
D'N 
DÖLLEKESKRANT
DEES DAOGE DOL



Almystraat 14,  Oisterwijk

Dees 
daoge 
smoakt ‘t!
dock-14.nl

2



Wij bedanken alle deelnemende orkesten, 
verenigingen, clubs en uiteraard alle 
adverteerders die het mogelijk hebben gemaakt 
dat wij deze Döllekeskrant konden maken. 

Eindredactie
Stichting Döllekesgat 
e-mail: krant@dollekeskrant.nl 

Redactie
Loes Arts-Bertens
Sanne Schelfthout-van Helvert
Mike van Reusel
Karina Groenland

Opmaak 
DOCK14 creatieve smaakmakers 
www.dock-14.nl
 
Coverfoto
Masja | Foto Vlaminckx Oisterwijk 
www.fotovlaminckx.nl

Fotografie 
Masja | Foto Vlaminckx Oisterwijk
Annita Schepens Vivie

Druk:
Koninklijke Drukkerij Em. De Jong

Oplage:
10.000

Overname van artikelen of delen daarvan 
is toegestaan mits bronvermelding wordt 
toegepast. Auteurs verklaren dat dit magazine 
op zorgvuldige wijze en naar beste weten is 
samengesteld. Evenwel kunnen zij op geen 
enkele wijze instaan voor de juistheid of 
volledigheid van de informatie. 

Voorwoord Prins Bram I  04
Raad van Elf  05
Merchandise  06
Bestuur Stichting Döllekesgat  07
Jeugdprins Melle I  10
Jeugdraad van Elf  12
Döllekesviering  17
De Koffiedames  18
4 en un Bietje  18
De Böllekes  20
CV de Dames  20
De Groene Parel  21
Sorry  23
De Coppele  25 
Société du Carnavallé  26
Heure Zien en Zwège  26
HARDSLAG  27
De Piepertjes  27
De Dolle Raod  29
Van Heukelom  29
Word Dolnateur  31
Burgemeester Hans Janssen  31
Spuit 11  32
CV de Durdauwers  33
De Eigenheimers  33
ZZZZZenderbijband  35
Stadsdichter Pierewaaiers  35
De Witte Handjes  36
De Buitenbintjes  37
C.V. Bont!  38
C.V. de Zotte Mulders  38
De Krieltjes  40
De Optochtcommissie  42
De Technische Commissie  46
Het Grote Eekhoornboek  47
Raad van Mastendollen  49
Feestival's pretpagina's  50
Kleurplaat  51
Moppen  52
Durdauwersgat  56
DOL DWAOZE DINSDAG  58
Ad & Gé  60
FC NOTT  61
CV Gin Gezeik  61
Prins Wèner XXV  63
Wieltjesoptocht  64
De Kloontjes  65
Planning Wijkcentrum Pannenschuur  65
De Raad van Lamalullen  67
Verenigde Oud Stadsprinsen  67
LOVO  68
Orde van de Blauwe Jas  69
KKV  69
Seniorenmiddag  74
KansPlus Oisterwijk  76
Karnavalsplanning  77
De Rommelpot  78
Sauwel & Galaweekend 2025  81
't Gevallen Dölleke  87

Colofon
INHOUD

3



Lieve Dollen en Dollinnen, 

Wat vind ik het een grote eer en wat ben ik trots dat ik voor het tweede jaar op rij jullie 
Stadsprins mag zijn en komende karnaval samen met mijn Raad voorop mag gaan in het 
feestgedruis in ons eigen Döllekesgat!

Dat ik een tweede termijn aan het roer sta van ons Döllekesgat was voor velen geen 
verrassing. Mijn Raad is bijna hetzelfde gebleven van samenstelling dus voor jullie 
allemaal bekende gezichten.  Wel hebben we dit jaar wat extra’s gedaan en hebben een 
heus karnavalsnummer gemaakt en uitgebracht, Omhoog, omhoog, omhoog. 
Met trots presenteerden wij dit op het Blèrkonkours.
Wat een mooi feest was dat!
Net zoals vele andere voorfeesten, denk nog maar eens even terug aan het mooie 
prinsenbal van de Zotte Mulders waar Prins Danny werd gepresenteerd of aan die 
geweldige Sauwel en Gala, of aan de gezellige middag van de Blauwe Jas, of natuurlijk aan 
één van de activiteiten van uw eigen karnavalsclub! 
Stuk voor stuk prachtige momenten in ons Döllekesgat.

En nu staan we aan de vooravond van karnaval 2025.
Het belooft weer een mooi groots feest te worden in 
ons Döllekesgat. Er is de afgelopen maanden weer hard 
gewerkt door het bestuur, de commissies, de trouwe 
vrijwilligers, de horeca, clubjes en verenigingen om een 
prachtig programma te organiseren.  Dank daarvoor !!!

Ik spreek samen met 
mijn Raad van Elf en mijn
hofkapel de Krieltjes ,
maar natuurlijk ook namens 
Prins Melle en zijn Jeugdraad, 
de hoop uit dat we er dit jaar 
samen weer een mooie karnaval 
van gaan maken.

Mensen heb respect voor elkaar,
ben lief voor elkaar, 
proost en vier feest samen 
en heb vooral veel lol samen tijdens 
het mooiste feest van het jaar, 
dan zijn Dees Daoge Dol.

Prins Bram dun Urste

Voorwoord 

PRINS BRAM I
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Beste Dollen en Dollinnen,

Karnaval 2025, nieuwe verhalen, nieuwe optocht. Maar nog steeds volle kroegen, vol Döllekesplein 
en volle bak ambiance. Onder aanvoering van Prins Bram 1.

Wij als raad van elf, Prins Bram en zijn adjudanten zijn er klaar voor. 4 dagen hossen, springen, stinken 
in oe kiel. Prins Bram loopt voor Rob. Rob is vertiermaker en frontman van ons eigen koor. Ronald de 
denker, weet precies hoe laat we waar moeten zijn. Hij loopt achter Rob. Wouter is de Biermeester, de 
lever van het gezelschap. Degene die ons allemaal op de been houdt.
Om het voorstel rondje compleet te maken stellen wij aan u voor. André is herkenbaar aan zijn 
dansmoves. Nicky een bekend gezicht, kilo’s kwijtgeraakt het afgelopen jaar, maar niet minder 
gezellig. Roy raakt altijd alles kwijt. Stephan voert het hoogste woord, niet alleen in de ton. Rick een 
gezelligheidsdier en echte karnavaller. Jeroen de knapste van het stel, als heuse autoverkoper ook 
uitgerust met knappe babbel. Jorrit is verantwoordelijk voor het eten, als je ons ziet eten is Jorrit nooit 
ver weg. En ik zei de gek, te herkennen aan een zwart koffertje vol met strepsils zodat we ongegeneerd 
door kunnen hossen.
Graag zien wij heel Döllekesgat met karnaval in het Dorp. Dan is het echt 4 dagen bal.

Namens de Raad van Elf,
Pim

Raad van Elf
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Steun het karnaval 
in Döllekesgat en 
word Dolnateur!

scan de QR-code!

Döllekesgat 
Merchandise
ALLE OFFICIËLE MERCHANDISE IS EXCLUSIEF 
VERKRIJGBAAR BIJ FEESTWINKEL OISTERWIJK, IN DE 
WINKEL OF ONLINE IN DE WEBSHOP!

scan de QR-code!

6



Het karnavalsseizoen werd dit jaar op spectaculaire wijze 
geopend. Het Blèrkonkoers kende een druk deelnemersveld, 
met liedjes, acts en choreografie van een hoog niveau. 
Toch werden alle prijzen verdeeld tussen slechts twee acts. 
De Böllekes lieten zien dat karnaval geen leeftijdsgrens 
accepteert en sleepten samen met ‘nieuwkomer’ De Dolle 
Raod de winst in de spreekwoordelijke wacht. De toon was 
gezet…

Naast Stadsprins Bram I voegde zich een nieuwe jeugdprins. 
Jazeker, na een lange hegemonie van louter jeugdprinsessen, 
stuk voor stuk toppers, zwaait weer eens een jeugdprins de 
scepter. Prins Melle I heeft in aanloop naar karnaval al diverse 
malen laten zien dat hij uit het juiste hout gesneden is om 
de jeugd in ons Döllekesgat voor te gaan. Prins Melle I, en 
uiteraard Prins Bram I, geniet samen met jullie raden van een 
geweldig feest! 

De krant die nu in je handen rust geeft volgens ons een goed 
beeld van het animo dat Döllekesgat kent. Heel veel orkesten, 
verenigingen en en (vrienden)clubjes hebben ervoor gezorgd 
dat er weer een prachtexemplaar is opgeleverd. Al zeggen we 
het zelf. 

En dat geldt zeker ook voor het interessante volwassen 
programma dat is opgesteld voor deze karnaval. Er is 
werkelijk voor elk wat wils. We merken ook dat er veel meer 
Dollen en Dollinnen het initiatief nemen om nieuwe dingen 
te ontplooien, danwel zich aan te melden als vrijwilliger 
om bestaande evenementen weer tot een fantastisch 
eindresultaat te brengen of extra elan te geven. Dat voelt 
als de kroon op ons werk. En daar zijn we alle leden van de 
diverse commissies, sponsors, adverteerders én Dolnateurs 
enorm dankbaar voor!

Vorig jaar stonden we in dit voorwoord stil bij de situatie in de 
wereld en helaas is er dat niet beter op geworden. De aanloop 
naar deze karnaval heeft ons in elk geval meer dan voldoende 
bevestiging gegeven dat het met de saamhorigheid in ons 
Döllekesgat wel goed zit en we kunnen uitkijken naar weer 
een geweldig feest met elkaar. Daarna zien we wel weer 
verder…

Heel veel leesplezier en een fantastische karnaval gewenst 
namens ons. Maak dees daoge dol!

Met karnavaleske groet,

Sanne, Loes, Willem, Joost, Niels, Karina, Marcel en Mike
Bestuur Stichting Döllekesgat

DEES DAOGE DOL
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Uw partner 
in project & 

woningstoffering
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BLIJ VAN MOOIE BLOEMEN?

Stationsstraat 11
5061 HE Oisterwijk
T: 013 - 521 03 29

E: info@agapanthe.nl
W: www.agapanthe.nl
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Jeugdprins 
Melle I
Ik ben Melle Lavrijsen, 12 jaar en dit is mijn derde jaar 
in de Jeugdraad. Dit jaar heb ik de eer de Jeugdprins 
van Döllekesgat te mogen zijn! Ik vind het super 
leuk om met jullie Karnaval te gaan vieren. Ik vier al 
Karnaval met mijn hele familie vanaf dat ik klein was.
Ik zit nu in de eerste klas van Maurick in Vught. Ik vind 
het leuk om toneel te spelen bij Trappaf. Ook tennis ik 
sinds kort bij Sla Raak en ga ik iedere vrijdagavond naar 
de Scouting. 

Hebben jullie al zin in Karnaval? We komen elkaar wel 
tegen bij de wieltjesoptocht, het hijsen van de minidol, 
de grote dol of in een van de wijkcentra. Tot dan! 

Alaaf! Melle

10



DEES DAOGE ZEN WIJ 
AMAOL DOL !!!
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Hey, ik ben Tatum Kusters. 

Dit is mijn 2e jaar in de jeugdraad. Ik zit in de 1e op 
Durendael. Ik ben 12 jaar oud en ik zit op voetbal. Ik heb 
heel veel zin in karnaval dit jaar! We gaan er een groot 
feest van maken! 

Hoi Dollen en Dollinnen,

Ik ben Rubin Smeltink en ben 11 jaar oud. Ik zit in 
groep 8 van basisschool de Coppele. Tennissen is 
mijn grootste hobby. 
Dit jaar mag ik voor de 2de keer mee op pad met de 
jeugdraad. Vorig jaar was erg gezellig en ook dit jaar 
hoop ik er samen met jullie in ons Döllekesgat een 
mooi feest van te gaan maken. 

Groetjes Rubin 

Hoi!

Ik ben Mats Broekman. Ik ben 11 jaar en ik zit op 
basisschool de Groene Parel in groep 8B. Mijn hobby’s 
zijn: met de lego spelen, buitenspelen, voetballen en met 
vrienden afspreken. 
Ik vind het heel erg leuk dat ik dit jaar in de jeugdraad zit. 
Bij allebei mijn zussen heb ik gezien hoe leuk zij het vonden 
in de jeugdraad dus ik ben heel blij dat ik nu eindelijk aan de 
beurt ben.
We gaan er een super leuk feestje van maken met alle 
mensen uit Döllekesgat!
Ik hoop jullie allemaal te zien!

Groetjes, Mats

Hoi, ik ben Bram van Roon, 

ik ben 12 jaar en zit op de Groene Parel in groep 8. 
Mijn hobby's zijn voetballen bij Trinitas, gamen en 
afspreken met vrienden.
Dit is mijn eerste jaar bij de jeugdraad.
We gaan er een leuke Karnaval van maken!

Hoi, ik ben Ties van Stippent, 

ik ben 13 jaar oud en ben dit jaar 
limonademeester. Mijn hobby's zijn 
wielrennen, veldrijden, scouting en 
natuurlijk karnaval vieren. Ik zit op het 
Baanderherencollege in Boxtel. Ik heb heel 
veel zin in Karnaval ik kijk het meeste uit naar 
De optocht. Ik vind het jammer dat dit mijn 
laatste jaar is maar hopelijk gaan we er een 
leuk jaar van maken. 

Groetjes, Ties

1  Tatum

3  Rubin

5  Mats

2  Klaas

4  Bram

6  Ties

Hoi, ik ben Klaas Huisman en ben 11 jaar en zit in 
groep 8 van de Kikkenduut.
Mijn hobby’s zijn tennis maar vooral rugby en ik 
speel bij de leukste club van Nederland, rugby 
club Oysters! 
Dit is mijn eerste jaar in de jeugdraad en heb er 
super veel zin in! 

Hallo, ik ben Lynn Schapendonk,

Ik ben 10 jaar en zit in groep 7B van De Groene Parel. Mijn 
hobby’s zijn dansen en knutselen, ook doe ik graag leuke 
dingen met vriendinnen. Dit jaar is voor mij de eerste keer dat 
ik in de jeugdraad zit. Heb er heel veel zin in om samen met 
iedereen een groot feest te bouwen. Tot snel.

7  Lynn 8  Fem
Hoi!

Ik ben Fem Verbeek, ik ben 11 jaar en zit in groep 7 
van De Groene Parel. Mijn hobby is paardrijden en ik 
ben dan ook vaak te vinden bij mijn pony Rosa. Dit 
jaar is mijn eerste jaar bij de jeugdraad en ik hoop er 
met iedereen een mooi feest van te maken. Alaaf!
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Hoi, ik ben Stijn van der Steen.

Ik ben 12 jaar en zit in de eerste klas van 't Ruiven 
Mavo.  Mijn hobby's zijn drummen en handballen. 
Karnaval vieren is mij geleerd al toen ik heel klein was. 
Ik vind het een heel gezellig feest! 
Dit is mijn derde jaar in de Raad van 11 en ik mag dit 
jaar ceremoniemeester zijn. Ik ben daar wel een beetje 
trots op!  We gaan er weer een heel mooi feest van 
maken, ik heb er zin in!

Hoi, ik heet Siem Timmermans,

ik ben 11 jaar oud en zit op basisschool de Kikkenduut 
in groep 7. Mijn hobby’s zijn rugbyen bij de Oisterwijk 
Oysters, afspreken met vrienden en ik houd van 
fietsen. 
Karnavallen vind ik echt superleuk! Daarom heb ik de 
afgelopen jaren meegelopen in de optocht met Spuit 
11. Na lang wachten mag ik nu eindelijk meedoen met 
de jeugdraad. 
Ik heb er super veel zin in om met jullie te gaan 
Karnavallen in Döllekesgat. Zie ik je dan?
Alaaf!

Hoi ik ben Roos van den Broek,

 ik ben 12 jaar oud en zit in de eerste van De 
Nieuwste School in Tilburg. Dit wordt mijn derde 
en laatste jaar in de jeugdraad. Ik heb er super veel 
zin in om 5 dagen te gaan Karnavallen met heel 
Döllekesgat!

Hallo, ik ben Jan van der Straaten.

Ik ben 12 jaar en ik zit op het Odulphus Lyceum in de 
eerste klas.
Ik ben dit jaar adjudant van prins Melle! Mijn hobby’s zijn 
piano spelen, fietsen en gamen en ik zit bij “CV Bont!”. Ik 
speel trombone bij het harmonieorkest Asterius. Wat ik 
ook doe is rugby bij de Oysters. 
We gaan er dit jaar een hele leuke Karnaval van maken.
Ik heb er zin in.

Alaaf! Jan

Hallo Döllekes en Döllinekes !
Wij zijn de jeugdraadcommissie van Döllekesgat. Samen zorgen we voor een mooi programma voor de jeugdraad met Karnaval, de 
kleding en de begeleiding van Jeugdprins en zijn gevolg tijdens Karnaval. Je komt ons tegen op de basisscholen, in het dorp en de 

wijcentra. Lijkt het jou ook leuk om mee te doen met de jeugdraad van Döllekesgat? Zit je in groep 7, 8 of eerste klas? Dan kun je een 
mailtje sturen naar info@döllekesgat.nl. Lijkt het je ouders leuk om mee te helpen in onze commissie? Dan zijn ze ook van harte welkom 

om een mailtje te sturen.
Zien we jullie met Karnaval?

Liefs, 
Heidi, Patricia, Janneke, Thea en Elke

Tot Karnaval!

9  Stijn

11  Siem

10  Roos

12  Jan

Jeugdraadcommissie+
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1
MAART

ZATERDAG

3
MAART

MAANDAG

4
MAART

DINSDAG DOLLE DWAZE DINSDAG
BRABANTS KAMPIOENSCHAP DWEIL ORKESTEN VANAF 14:00

D’N LESTE...
OUDERWETS VERZAMELEN VOOR ” T ZAKKEN VAN DEN DOL” VANAF 19:11
 

VOOR SPEK EN BODEM 
STRAATONTBIJT VANAF 10:30 UUR.

VEURTOETERFEEST
VANAF 13:30

KARNAVAL ZOALS ’T HEURT
VANAF 20:11 uur 

EIEREN BAKKEN MET ‘DE KOFFIEDAMES’
VAN 10:30 UUR TOT 13:30 UUR. 

GOLDEN OLDIES KARNAVAL
VANAF 20:11 UUR.

OUDERWETS KARNAVAL
 VANAF 20:11 MET DJM. 28

FEBRUARI

VRIJDAG

                      since 2004

                      since 2004

     
      

              dj services     
      

              dj services

2
MAART

ZONDAG D’n OPSTOET
 ORDE VAN DE BLAUWE JAS
 VANAF 21:11 

OPEN VANAF 12:00 UUR,
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Traditioneel is er in de De Heilige Joanneskerk aan De Lind 52 op zondag 2 maart een karnavalsmis. Deze ‘Döllekesviering’ start 
om 11.00 uur en duurt ongeveer een uur. Dat wil zeggen, als we niet te ver uitlopen met de polonaise achteraf. Ja inderdaad, je 
leest het goed, hossen in de kerk! Deze dienst wordt georganiseerd door Kansplus Oisterwijk en geleid door Pastoor Francis de 
Meyer. Er is veel herkenbare vrolijke muziek en voor velen is dit nog steeds dé officiële aftrap van karnaval in ons Döllekesgat. 
Daar valt natuurlijk over te twisten, maar niet of het een ideale start is van de perfecte karnavalszondag. Want dat staat buiten 
kijf!

Namens Kansplus Oisterwijk ontvangen Prinses Janneke en Prins Marc en hun raad alle bezoekers om er samen een mooie viering 
van te maken. En natuurlijk zijn Stadsprins Bram I en Jeugdprins Melle en hun gevolg ook van de partij. Het is ook een mooie 
gelegenheid om stil te staan bij Dollen en Dollinnen die ons helaas zijn ontvallen. We herdenken zo onze gevallen Döllekes. Een 
mooi en waardig onderdeel van deze verder luchtige bijeenkomst.

Maar hoe is deze dienst eigenlijk ooit ontstaan? We moeten hiervoor terug naar februari 1974. Karnavalsvereniging De Zotte 
Mulders bestond 5 jaar en had al op vele fronten van zich laten horen. Daarbij respecteerden zij de ‘kerkelijke belangen’ tijdens 
karnaval en daarmee verdienden zij een uitstekende reputatie. Het gaf Harry Dumoulin, destijds emeritus-pastoor van de 
Parochie H. Marcus te Oisterwijk voldoende vertrouwen met Henk Dekkers van De Zotte Mulders een feestelijk idee te delen. Wat 
Henk ervan zou vinden om mensen met een beperking uit te nodigen voor de mis op karnavalszondag. Henk zei dat God er toch 
voor iedereen is en daarmee was de karnavalsmis geboren. De leden van Kansplus Oisterwijk, dat toen nog VOGG heette waren 
de eerste gasten. In het begin heeft de Knolraop dit georganiseerd. Later heeft het Zorgenkind dit overgenomen en nu is het dus 
de beurt aan Kansplus Oisterwijk.

En daar zijn de mensen van Kansplus Oisterwijk maar wat trots op. En 
terecht! Zo trots dat er al geruime tijd een mooie banier aan de Joanneskerk 
hangt om alle Dollen en Dollinnen uit te nodigen massaal naar de 
Döllekesdienst te komen en te genieten van de feestelijke stemming die 
Kansplus Oisterwijk met alle aanwezigen creëert. Kom langs en sta even stil 
bij het voorrecht om karnaval te kunnen vieren. Of ja, ‘sta even stil’… Geniet 
en zing en dans mee!

Döllekesviering
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4 en un Bietje: de 40 voorbij…!
 
De Bietjes, echte heertjes zijn het. In 2025 zullen ze allemaal de magische grens 
van 40 passeren. Van die 40 jaar staan ze er alweer 17 in de optocht.
 
Ondernemende mannetjes zijn het. Ze bemoeien zich ook overal tegenaan. Zo 
hebben ze bedongen dat de optocht tegenwoordig in één rechte lijn doortrekt. 
En ook even de jurybeoordeling en prijscategorieën opgeschud.
 
Wat maakt de optocht zo leuk volgens hen? De voorbereiding, ongeacht wat 
eruit komt; bietje overleggen, tekeningetjes maken, knutselen, last-minute 
improviseren, en het gesauwel eromheen. Zo is de grote wens om de tuba’s die 
ze ooit kochten nog eens echt te leren bespelen. Wie weet komt dat Bietjes-
kwartet er toch ooit nog van…

en un Bietje

De Koffiedames

Let the games begin!                                                                                             
Lang voordat “the games” beginnen zijn we druk met 
vergaderen, ideeën uitwerken en tenslotte uitvoeren tijdens 
de optocht. Dit jaar hebben we wederom iets gevonden wat 
gebaseerd is op het motto, het viel deze keer niet mee! 
In de kop van dit artikel al een kleine verwijzing naar onze 
act. Volgens onszelf ziet het er geweldig uit, kom het 
zelf maar beoordelen. Naast de optocht zijn we als groep 
ook de andere dagen van karnaval in ons Döllekesgat te 
vinden, vanaf het hijsen tot aan het zakken van de Dol.                                                                                                    
Op maandag bakken we voor alle Dollen en Dollinnen eieren 
met spek bij Stadscafé Willeke van 10.30 uur tot 13.30 uur.                                                                
Veel dweilorkesten en supergezellig, dus zorg dat je er bij 
bent. De sleutel van Döllekesgat is in goede handen bij Prins 
Bram I en Jeugdprins Melle I, daar kunnen we gerust op zijn.                                                 
We wensen iedere Dol en Dollin ontzettend veel plezier toe! 

Alaaf,

De Koffiedames                                                                                                                 

4

Dees daoge dol(draaien)!
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Dees Daoge Dol

Wij wensen alle 
Dollen en Dollinnen 

een gezellige 
carnaval 2025!

WIJ ZITTEN GOED
IN D’N OLIE

WWW.EETHUYSDELIND.NL

Boom BV l Sprendlingenstraat 37 l 5061 KM  Oisterwijk
 T +31 (0)13 523 10 40 l info@boombv.com l www.boombv.com
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De Böllekes
Het Gouden Böllekes jaar.

Dit jaar (2024) blazen De Böllekes 50 kaarsjes uit. Als we terugkijken is deze muzikale tijd voorbij gevlogen met vele 
hoogtepunten door de jaren heen. Het is zeer bijzonder dat we deze mijlpaal als club hebben weten te behalen. Ondanks dat 
door de jaren heen de samenstelling regelmatig is veranderd, is er niets aan de Böllekes-sound veranderd. Overal waar we zijn 
maken wij er een feestje van.

Het jaarlijkse muzikale hoogtepunt in al die jaren is en blijft de karnaval, 5 dagen lang feestende mensen in Midden-Brabant 
vermaken. Ook 2025 gaat weer bijzonder worden, want het is 
namelijk de 50ste karnaval voor De Böllekes.  En hoe bijzonder 
is het Gouden Karnavals seizoen voor ons begonnen met maar 
liefst twee prijzen op het Blèrkonkoers. De presentatieprijs en 
het winnende lied “Ajajajaaj Bak mar un aaj”.

Ook deze Gouden Karnaval zul je ons weer op verschillende 
plaatsen in de regio tegenkomen. Het gaat weer een karnaval 
worden als vanouds. De optocht, de Böllekes-bustour van 
Kruikenstad tot Keiestad en nog veel meer. Maar natuurlijk 
zijn wij ook op diverse momenten in ons eigen vertrouwde 
Döllekesgat.

We gaan elkaar dus zeker weer tegenkomen en we zullen er 
samen weer een feestje van maken onder het motto “Dees 
Daoge Dol”. 

Op 21 februari, de vrijdag voor karnaval, starten we met de gezelligste kroegentocht van het jaar: Dweilen met de kraan open!
Vorig jaar ontvingen wij tijdens deze kroegentocht ‘de dweil’ van onze karnavalsvrienden van CV BONT! Hiermee droegen zij 
symbolisch de organisatie voor 2025 aan ons over. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, dus om de 2025 editie tot een nóg groter 

succes te maken, hebben de Dames de club uitgebreid en 
organiseren we de dweiltocht als CV de Samensmelting: een            
verwijzing naar het samensmelten van CV de Dames met andere 
karnavalsvierende Dollinnen. Van leerkracht tot horecatijger en 
van vrijwilliger voor Stichting Döllekesgat tot muzikant, in deze 
samenstelling hopen we zoveel mogelijk mensen op de been te 
krijgen om op vrijdag 21 februari mee te feesten. 
Betekent dit dat de Dames verder niets meer doen deze 
karnaval? Nee natuurlijk niet! De pakjes zijn bijna compleet en de 
technische commissie gaat zich buigen over de laatste details 
van de outfit. Er wordt zelfs al nagedacht over een passend 
optochtloopje, de sfeer zit er in ieder geval al goed in. 
Loop met ons mee op vrijdag 21 februari, zodat je zelf al 
helemaal in de stemming bent voor de daaropvolgende 
feestweek. Iedereen is welkom, want karnaval vier je niet in je 
eendje.

CV de Dames
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De verbouwing is klaar! Karnaval 2025 kan bij BS De Groene 
Parel gevierd worden in hun nieuwe aula.

Vrijdagochtend 28 februari kan het karnaval vieren 
beginnen. De dag wordt gestart met een modeshow, 
spelletjes en natuurlijk hossen! Om 10.45 uur gaat het 
opstellen beginnen voor de jaarlijkse optocht door de wijk. 
Iedereen is van harte welkom om te komen kijken.

Route van de optocht: Mark – Tongelreep – Langvennen 
Zuid – Dieze – Zoom – Lavendel.

Prins Bram I en Jeugdprins Melle met zijn vrolijke jeugdraad 
zullen rond 11.00 uur invoegen in de optocht en zorgen voor 
wat extra karnavalsmuziek.

Leerkrachten en leerlingen van BS De Groene Parel wensen 
iedereen gezellige karnavalsdagen!

BS De Groene Parel
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OISTERWĲK

VOOR JE HET WEET,
STA JE ERIN TE KOKEN!

Sprendlingenpark 46 - 5061 JV - Oisterwijk - 013 720 0965 

www.matteo.nl   www.facebook.com/matteoijs

DEES
DAOGE

DOL

GENIETEN
VAN ‘T KUUKSKE

EN DE BOL
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Komende karnaval is het 33 jaar geleden dat 
een groep vrienden vanuit Showband Taxandria 
samen met karnaval een paar dagen op pad 
gingen. Met een paar nummers snel ingestudeerd 
en geleende jasjes van De Waterhoef als outfit, 
werd muzikaal karnaval gevierd in Döllekesgat. 
Spelen in onder andere de Dorpsherberg, de 
Weijenbergh en het Oude Nest. Het was het prille 
begin van Sorry, maar die naam bestond toen nog 
niet. Pas na die karnaval, op 10 maart 1992 om 
precies te zijn, is onze club officieel opgericht. 
Daarom vieren we dus volgend jaar ons 33 jarig 
jubileum. Hoe de komende karnaval gaat zijn, 
weten we op het moment nog niet. Wellicht 
blijven we net als 33 jaar geleden weer 4 dagen 

dweilen in ons Döllekesgat. Wie zal het zeggen. 
Wat we wel zeker weten is dat dit niet meer bij 
de Dorpsherberg, de Weijenbergh en het Oude 
Nest kan. Maar gelukkig zijn er nog voldoende 
andere opties. Ook zijn wij erg trots dat we 
wederom de Stadsprins van Döllekesgat mogen 
leveren. Prins Bram en zijn raad gaan er weer een 
mooi feest van maken en wij zullen hem daarin 
ondersteunen waar mogelijk! Samen met onze 
nieuwe aanwinsten op sax en sous gaan we jullie 
zien en gaan we Dees Daoge Dol. We wensen 
alle karnavalsvierders van Döllekesgat een 
fantastisch feest! De glazen omhoog en proost 
op karnaval 2025!

Al bijna 33 jaar Sorry
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Wij wensen iedereen een fijne carnaval 

HAlaaf!
unne hele goeie carnaval!

Namens team HA! Makelaars

www.hamakelaars.nl

info@hamakelaars.nl

De lind 18, 5061 HW Oisterwijk
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Aan alle kinderen van Döllekesgat!
 
Tijdens karnaval vieren we 5 te gekke karnavalsdagen in 
wijkcentrum De Coppele!
Elke dag hebben we superleuke activiteiten. 

Op Vrijdag beginnen we met een kids-karnaval-bingo en 
sluiten we af met het grootste tafel-friet-feest dat je ooit 
hebt meegemaakt! Alle kinderen zijn welkom om gratis mee te 
spelen en te eten!
Zaterdag is laserdag! Stoere laser-shows en laser-optredens 
die dag!

Zondag is gekke harendag! Kom met je gekste kapsel, of laat 
je haar doen door ons gekke-haren-team. Daarna kan je je 
laten schminken en laat je een foto maken in de photobooth!
Maandag komen de L.O.L. prinsessen voor een leuke show!

En op Dinsdag sluiten we af met een spetterende 
goochelshow en natuurlijk traditiegetrouw om 19.00 uur 
ballonnen stampen! 
Uiteraard zullen de dagelijkse stoelendans en limbo 
wedstrijdjes niet ontbreken!

Elke dag zijn alle activiteiten gratis en is er voor de kids gratis 
ranja en water. En vanaf 15.00 uur gaat onze eigen frietwagen 
open en kun je genieten van de lekkerste snacks!

Dolblij zijn we dat ook Jeugdprins Melle met zijn gevolg het 
wijkcentrum komt begroeten!

Wil je samen met de prins komen hossen? Kom dan zeker 
dinsdagmiddag langs!
 
Hopelijk zien we jullie tijdens karnaval.
Alaaf!
 
FC de Coppele

FC de Coppele

Zaterdag

Zondag

d'n optocht kijken
daarna:

gratis

Schminken

Programma 2025

Elke dag

vanaf 14:00
open!

Maandag
Feest mee met 

de L.o.L. prinsessen!

Dinsdag
16:00 uur Goochelshow
19:00 uur Ballonnen stampen!

Laser-dag!

Wijkcentrum

Vrijdag
14:00 uur kinderbingo (gratis)
17:00 uur Tafelfriet (gratis voor kinderen)

voor papa en mama is de frietwagen open

Photobooth

=Gekke-haren dag!

glitter tattoos

super gave laser show 
en optreden!

25



De Société du Carnavallé (SduC) bestaat dit jaar al weer 22+1 jaar. Al die jaren mee doen in de hoogste regionen van het 
Dollesque Karnaval bereik je niet zo maar; nee daar heb je echte kanjers voor nodig!!

Nu bestaat de Société du Carnavallé natuurlijk enkel uit echte bikkels, mannen met karakter en kerels die uit het echte Dollekes 
Dennenhout gesneden zijn. Maar één echte kartrekker van onze club willen we hier een beetje extra in het zonnetje te zetten.

Deze man is een autoriteit op het gebied van present zijn; een creatieve 
duizendpoot; een man die alle commissies voorziet van ideeën en 
bovenal zijn hart laat spreken tijdens onze legendarische Algemene 
Leden Vergadering op 11 – 11. Ja, voor ons is het een held!
Deze man heet Gert Jan Mies. 
Gert Jan heeft nooit schrik; angst kent hij niet. Deze eindbaas last 
zonder angst iedere pijpleiding op de bodem van elke zee aan elkaar. 
Maar waar hij wel angst voor heeft is het missen van één van de 
vele SduC evenementen die jaarlijks plaatsvinden. Steevast is deze 
onderwaterlasser van de partij! Vooraan! Voorop! Een pionier, en dat 
volkomen onbaatzuchtig. 

Wat een man. Een god. Als eerste aanwezig en natuurlijk pas als laatste 
naar huis! ‘T is dat ie nog leeft maar anders zou ‘ie ere-lid zijn. Hadden we 
er daar maar meer van!

Namens de Société du Carnavallé wensen wij alle Dollen en Dollinnen en 
vooral Gert Jan Mies een geweldige karnaval toe!

De Société heeft 
vele gezichten!!

HZZ is een dweilorkest met een rijke geschiedenis waar gezelligheid net zo belangrijk is als muziek. Ook door het jaar heen 
treden we regelmatig op en we repeteren het hele jaar om ’t ammezuur goed vast te houden. Omdat het 22 jarig jubileum 
door corona in het water viel, hebben we afgelopen jaar ons 25 
jaar bestaan gevierd met een groots en gezellig kapellenfestival 
in het Molentje. Samen met vele muzikale vrienden werd het een 
knalfeest! Momenteel bereiden we ons voor op het feest der feesten: 
Karnaval. Door te spelen op diverse inblaosfestijnen, zijn we straks  
helemaal klaar voor Dees Dolle Doage. Op vrijdag beginnen we al met 
veurtoeteren zodat we op zaterdag goed opgewarmd en wel te horen 
zijn in Döllekesgat e.o. Zondag doen we mee aan d’n opstoet. Enkele 
enthousiaste en creatieve HZZ’ers zijn dit al maandenlang aan het 
voorbereiden. Het belooft dus een prachtig geheel te worden en een 
bonte kermis. Om het niet te dol te maken laten we deze dag onze 
instrumenten thuis. Na afloop zullen we gegarandeerd Dol zijn. Als je 
wilt weten waar en wanneer we verder nog te horen zullen zijn, check 
dan onze Facebookpagina. En speel je zelf een instrument, maar zoek 
je nog een gezellig orkestje? Neem dan gerust contact op, want we 
kunnen echt nog wel wat versterking gebruiken. Maar één ding is 
zeker, bij HZZ is het Dees Doage Dol!

Dees daoge Heure 
Zien en Zwège..
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HARDSLAG  
'Dees daoge Dol'

‘Horendol’ kun je ervan worden: 
Van het geluid dat de dames van Hardslag 
produceren, maar ook van de dames zelf…

Want zet zo’n 15 Döllekes bij elkaar, aangevuld 
met dolle dames uit Oggelvorsenpoel, 
Kruikenstad, Bokkendonk, Schoenlapperslaand, 
Ballefruttersgat, Knollevretersgat, Kleuvendurp, 
Pierewaaiersrijk en Keiespellersdurp, en dan weet 
je zėker dat het een dolle boel wordt!
Dat is afgelopen jaar nog eens extra bewezen 
tijdens zowel de kermis in Moergestel als 
Oisterwijk, waar het geluid van Hardslag alle 
attracties overstemde. De marathon lopers in 
Tilburg en Eindhoven kregen extra energie door 
de ritmische klanken, en Sinterklaas en zijn pieten 
waren zeer te spreken over onze trommelklanken 
bij de ontvangst op kasteel Nemerlaer.

Aangevoerd door Bart, de enige man in dit dolle 
gezelschap zijn we weer te zien in de optocht. Zin 
in een doldwaze zondagmiddag? Dan zien we je 
graag 2 maart in Döllekesgat. 

Niemand kan zich volgens ons een 
Döllekesgat voorstellen zonder Piepertjes. 
Dat komt goed uit, want we zijn er dit 
jaar weer gewoon bij. Al vele jaren vanaf 
vrijdagavond bij het Gelagh. En ook dit jaar 
organiseren de Piepertjes de welbekende 
inblaos-avond. Kom erbij, speel je deuntje 
en drink een pilsje of iets anders lekkers. 
Iedereen is welkom!! Alle dagen zijn we in ons 
Döllekesgat te vinden; bij het hijsen van d’n 
Dol, in alle kroegen (zo ver die er nog zijn), 
bij de kapellenfestivals die er georganiseerd 
worden, in d’n optocht meej een leuke act, 
bij het koffieblaozen, meej de Zotte Mulders 
op pad, bij het zakken van d’n Dol. Ge kunt ut 
zo gek nie bedenken of het rood/geel is erbij 
aanwezig. We vinden ut fèn om un Dölleke te 
zijn. We zijn ook nog wel een paar keer buiten 
Dölleksgat te zien en te horen. Maar het liefst 
zijn we in ons eigen dorp. Zien we jullie met 
karnaval?? Dan drinken we er saome ééntje 
of misschien wel twee. Dees daoge dol? 
Bende gullie gek?! Wij zen alle daoge Dol. En 
daar zijn we trots op. 

Alaaf!!

DE PIEPERTJES

27



28



De Dolle Raod
Ooooooomhoog, omhoog, omhoog! Dees nummerke hedde vast al een keer gehoord de afgelopen 
weken?! De mannen van de Dolle Raod wisten dees jaor het Blérkonkoers te winnen. Goud! Afgelopen 
karnaval hadden we met de raad van elf van Döllekesgat al het idee om een karnavalskraker op te nemen. 
We wilden dit samen en vooral met onze Prins Bram d’n urste doen. Afgelopen zomer zijn we met een 
paar baoskes bij elkaar gekomen. De eerste avondjes eindigde vooral in een avondje bier en plezier met 

helaas verder weinig resultaat, haha! Uiteindelijk 
hebben we een tekst geschreven en toen gingen 
we voor goud. De weg naar de studio was gevonden 
en daar stonden ze dan. Elluf mennekes achter 
de microfoons in de prachtige studio van René, 
‘Artichoque’. Het resultaat mag er zijn, met 
onze karnavalskraker ‘Omhoog’ gaan we heel 
Döllekesgat laten beven deze karnaval. En ge wit 
‘t, een echte prins die staat nooit droog. Proost op 
een mooie karnaval, we zien mekaar! 

Oh ja, zet het nummerke vooral in al oe playlistjes. 
We staon op Spotify, d’n Joeptoeb, etc. Deh ge 
bedankt zijt, da witte! Alaaaaaaaf! 

 

Van Heukelom - Rommelpot
Zoals ieder jaar zijn we ook dit jaar weer van de partij in 
Knollevretersgat en Döllekesgat. En de thema’s die ze daar 
dit jaar hebben gekozen zijn ons op het lijf geschreven. Wij 
blijven overal ‘plekken’ en we hebben ‘alle daoge lol’. Niet 
alleen tijdens karnaval, maar ook in de voorbereiding (die bij 
ons na karnaval alweer start). Kijk maar eens goed rond, die 
roze groene pekskes lijken overal op te duiken. Ze zijn niet te 
missen! 
Uiteraard lopen we dit jaar weer mee met de optochten in 
beide dorpen en hebben we op dinsdag ons eigen Fist van de 
Dwoaze dwèèl bij Mie Pieters. Onze maandag gaat er dit jaar 
wat anders uit zien. We hebben namelijk een boerenbruid 
in ons midden! Deze maandag zal Do-re-Mientje van 
Hendrik en Anna Vurrèèsuwèèk van de Kwèèlpèèpen uit de 
Rommelpot tussen hôog en lêeg in de onecht verbonden 
worden met Builtje import öt de Knijnenberg, monteurke 
van slotenscheppers en piloot van ut auw ijzer tegenover de 
Berkelse frikandellen vereniging van over ut spoor. Het feest 
zal plaatsvinden in Arbie’s Beachhouse. Deze dag zullen we 
in Knollevretersgat dus op een net iets andere manier te 
zien zijn, al blijft het roze groen in onze club overheersen.
We zien jullie graag langs de optocht of bij één van de andere 
festiviteiten!
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Daar vind je je Döllekesgatvlag, de meest fantastische badges en het absolute 
onmisbare accessoire; de Döllekessjaal! Voor jong en oud!

kijk op: https://dollekesgat.nl/merchandise-dollekesgat of scan de QR-code.

Döllekesgat Merchandise
ALLE OFFICIËLE MERCHANDISE IS EXCLUSIEF VERKRIJGBAAR BIJ 

FEESTWINKEL OISTERWIJK, IN DE WINKEL OF ONLINE IN DE WEBSHOP!

NIEUW ADRES: Burgemeester Verwielstraat 7, Oisterwijk

T. 013-7620244
E.  info@feestwinkel-oisterwijk.nl 

OPENINGSTIJDEN:
Di t/m do: 9.00-18.00 uur

Vrij: 9.00-18.00 uur
Za: 9.30-17.00 uur 

 BEKIJK ONZE WEBSHOP: 

www.feestwinkeloisterwijk.nl

Döllekesgat

merchandise 

bij ons te koop!

“DEES DAOGE DOL”“DEES DAOGE DOL”

ALTIJD OP VOORRAAD:ALTIJD OP VOORRAAD:
ACCESSOIRES, SERPENTINES EN CONFETTIACCESSOIRES, SERPENTINES EN CONFETTI

ONZE WINKEL IS EXTRA ONZE WINKEL IS EXTRA 
LANG GEOPEND OP:LANG GEOPEND OP:

woensdag 26 t/m vrijdag 28 februari tot 20:00 uur 

EXTRA KOOPZONDAGEN:EXTRA KOOPZONDAGEN:
• 16 & 23 februari van 13:00 tot 17:00 uur

• zondag 2 maart 10:00 uur, tot aan de optocht!

Volg ons op 

Gesloten op: maandag 3 maart 
tot en met woensdag 5 maart.

 - O I S T ER W I J K  �
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Ons feest der feesten kan niet gevierd worden zonder de 
sponsoren van Döllekesgat. Maar niet alleen bedrijven 
kunnen ons steunen. Draag jij Döllekesgat een warm hart toe 
en wil je dat we tot in lengte van jaren hier karnaval kunnen 
vieren? Word Dolnateur! Je bent al Dolnateur voor €11 per 
jaar en ontvangt als dank ieder jaar een mooi bewijs van je 
goeie daad. Geïnteresseerd? Tof. Scan de QR en schrijf je 
meteen in als Dolnateur. Ontzettende held(in) degge daor 
zit!

Wil je graag je bedrijfsnaam verbinden aan Döllekesgat? 
Stuur dan een mail naar sponsoring@dollekesgat.nl en we 
nemen met plezier de mogelijkheden met je door.

Steun het karnaval in 
Döllekesgat en word 
Dolnateur!

Word Dolnateur!

Burgemeester Hans Janssen
Dees Daoge Dol
Karnaval 2025, bende gij Dees Daoge Dol? Of bende gij Dees Daoge Dollin? In ieder 
geval is Döllekesgat Dees Daoge Dol, zoals we het al sinds jaar en dag gewend zijn. 
Dagen vol van verbroedering, saamhorigheid en gezelligheid. Iets wat we in deze 
tijden hard nodig hebben en goed kunnen gebruiken. 

Sla de krant open, scroll door je tijdlijn of kijk het journaal, het is soms lastig om 
de moed erin te houden. Maar er is ook nog steeds zoveel moois en karnaval is hét 
moment om even alleen daar oog voor te hebben. Het dagelijks leven mag even 
op pauze, we laten de boel de boel. Werkkleding wordt verruild voor het clubtenue 
van je blaasorkestje, raad of een ander kleurrijk setje. Niks is Dees Daoge te Dol in 
Döllekesgat. De meest vindingrijke creaties sieren ieder jaar de straten. 

In onzekere tijden is het fijn om vast te houden aan het bekende. En dat is karnaval, 
met alle tradities die we kennen. ’t Hijsen van de dol, Prinsenontbijt, Dweilen en de 
Optocht. Maar ook nieuwe initiatieven krijgen de kans, soms om weer uit te groeien 
tot nieuwe tradities. 

Dees Daoge Dol zet de toon voor ons mooie karnaval. Dagen waarin (bijna) alles kan 
en de dolheid geen limiet kent. De inzet van alle vrijwilligers en iedereen die aan dit 
feest meehelpt kent ook geen limiet. Ieder jaar weer kijk ik vol bewondering wat in 
onze gemeente wordt neergezet voor en door onze eigen inwoners, met karnaval 
maar ook daarbuiten. Daarom op deze plek een Iedereen die meehelpt om ook 
Karnaval 2025 weer tot een succes te maken: bedankt! Zonder jullie geen karnaval. 

Namens het gemeentebestuur: een ontzettend fijne, gezellige én veilige karnaval 
toegewenst. 

Hans Janssen
Burgemeester Oisterwijk 
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“Spuit 11 zèn dees daoge Dol”

Ook dit jaar mag Spuit 11 niet ontbreken in de optocht van Döllekesgat.

Inmiddels bestaat de Spuit 11 uit 40 grote Döllekesblussers en 12 kleine 
Döllekesblussertjes, een bont gezelschap, die allemaal op hun eigen 
manier een steentje bijdragen aan Spuit 11.

Vorig jaar in de Döllekeskrant hebben we uitleg gegeven hoe de Spuit 11 
tot stand is gekomen en waar we voor staan. 
Zo hebben we vorig jaar het confettikanon omgebouwd naar een 
bellenblaaskanon. Overal dwarrelden de bellen door de optocht en dat gaf 
een geweldig effect in en buiten Döllekesgat.

Spuit 11 zèn dees 
daoge Dol

De brandweerkazerne is tijdens de karnavalsdaoge omgebouwd tot ”Residentie Spuit 11”
Begin november werden de leukste ideeën geboren op onze brainstormavond d’n Aftrap en we zijn geïnspireerd door het motto: 
“Dees Daoge Dol”.

Inmiddels is Spuit 11 een vertrouwd gezicht in de optocht. Ook de 
brandweerfiets, met waterspuit en sirene, van de Döllekesbrandwachter, 
zal dit jaar niet ontbreken.
Dit jaar is ons thema:” Pretpark” en we gaan hiermee het publiek 
vermaken. Kom naar de optocht en geniet van onze geweldige creatie 
en doe vooral mee !!! Probeer daarom een “ticket” te bemachtigen wat 
zorgt voor een gratis entree in ons Pretpark.
Tijdens de optocht zul je ons weer zien in de brandweeroutfit met de 
gele jassen overdag en ’s avonds zul je ons tegenkomen in onze stap-
outfit, zwarte jasjes met onze oranje/rode koorden.
Spuit 11 gaat niet alleen mee met de optocht op zondag, ook met het 
Hijsen van d’n Dol en het zakken van d’n Dol zijn wij present. Daarnaast 
nemen wij deel aan de Lichtjesoptocht in Udenhout op dinsdagavond.
We gaan samen met alle Dollen, Dollinen en Döllekes weer een leutige 
karnaval vieren.

Agge mar leut het !!! 

Volg ons op: Facebook en Instagram : “Spuit 11 Döllekesgat”
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Prins Rikkert en President Dölleke van CV de Durdauwers
 
Op zaterdag 14 december was het weer zover: de nieuwe Prins en President van CV de Durdauwers maakten zich bekend. 
In een volle maar zeker gezellige gymzaal alias “residentie D’n Dolle Dauwer” werd de spanning flink opgebouwd voor 
Durdauwers, dansgroepen, vrienden en een flink aantal bevriende karnavalsverenigingen.

 
Na spetterende optredens van onze dansmariekes, de andere aanwezige 
dansgroepen en een speciaal welkom naar de aanwezige ex-prinsen en ereleden, 
werd het podium in orde gemaakt voor de onthulling van de nieuwe prins.
 
Op de socials waren al een aantal tips gedeeld over de prins, dus je kon al een 
idee hebben wie de prins is. In het Durdauwersgat werd dan al veel gespeculeerd 
wie toch de mysterie prins is. Ineens waren daar in de residentie toch veel 
mysterie prinsen in de zaal, wie zou het toch zijn?? Een voor een vielen er 
mannen en zelfs een dame af tot er nog maar 1 overbleef…
 
Op het podium stond de nieuwe Prins der Durdauwers Rick van Gils alias Prins 
Rikkert die dit jaar met de scepter zal gaan zwaaien in het Durdauwersgat.
Uiteraard kan een prins niet zonder zijn president, zijn rechterhand tijdens 
karnaval. De president die Prins Rikkert terzijde zal staan tijdens karnaval is 
niemand minder dan zijn broer Swen alias President Dölleke. Samen zal dit duo 
ervoor gaan zorgen dat karnaval 2025 weer een onvergetelijk feest gaat worden 
bij de Durdauwers in Haghorst onder het motto: Nie getreurt, ut is zo gebeurt.
 
Al nieuwsgierig naar ons programma? Houdt dan onze socials of de website in de 
gaten. Op de website is ook het opgaveformulier te vinden voor onze gezellige 
en mooie optocht op zaterdag en van de Playbackshow op karnavalsdinsdag.
 
Ook jullie zien we graag in onze residentie. 

Carnavalsvereniging de Durdauwers Haghorst

Prins Rikkert en President Dölleke
van CV de Durdauwers

Wij zijn door het dolle heen dat karnaval alweer voor de deur 
staat. De instrumenten zijn weer ingeblazen, de kledingkasten 
zijn weer gevuld met rood-blauwe outfits en onze vrolijke 
medleys zitten weer de hele dag in ons hoofd. Kortom wij zijn er 
helemaal klaar voor Döllekesgat en omstreken 5 dagen lang op 
zijn kop te zetten. 

Een korte (incomplete) samenvatting van ons programma: 
Zoals altijd trappen we af op vrijdag o.a. in 't Gelagh. Zaterdag 
spelen we na het hijsen van de Dol eerst in Döllekesgat voor 
we op pad gaan naar Lampegat. Zondag laden we onze energie 
weer bij en staan we met een Schrobbelèr aan de kant te kijken 
naar de optocht. 
Traditiegetrouw gaan we maandag dweilen door Pezerikkengat. 
Op de laatste dag trekken we door Eendengat en met het 
laatste biertje in de hand spelen we nog een keer een knallend 
setje voor alle Dollen en Dollinnen.

De Eigenheimers

De Eigenheimers
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Dees
Daoge
Dol!
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Ook de Zzzzzen-derbij-Band-bijen zijn Dees Daoge Dol!
De hele zwerm zullen jullie ook dees karnaval in Döllekesgat 
en de wèije omtrek zeker tegenkomen. Natuurlijk in de mooie 
en opvallende geel-zwarte kleuren. Meej de Bijen gaan we 
alle Daoge’ op pad. Op vrijdag begint onze Bijenzwerftocht in 
t mooie Pierewaaijersrijk waar we onze eerste klanken zullen 
laten horen en de eerste natjes nuttigen. Natuurlijk sluiten 
we de eerste avond af bij de Piepertjes. Op zaterdag zullen 
we heel d'n dag in ons mooie Döllekesgat blijven. Dan vieren 
we met een heleboel andere kapellen het Veurtoeterfeest. 
Uiteraard zullen we daar als organiserende band zelf ook 
een lekker stukje muziek laten horen in de diverse kroegen 
tot in de late uurtjes. Op zondag, dat kan niet missen, 
zwermen wij naar de honingpot op de Kerkstraat (bij de 
imker) in Döllekesgat om met muziek het karnavalspubliek 
op te warmen voordat de optocht langstrekt. Wij sluiten 

deze zondag ergens binnen, lees warm en droog voor de 
vleugels, muzikaal af met de bijenzwerm. Maandag en 
dinsdag zwermen we uit over de omliggende karnavals-
landerijen, om dinsdagavond als we overal onze klanken 
hebben kunnen laten horen en de gezelligheid hebben 
opgezocht, weer naar het mooie Döllekesgat terug te 
keren om karnaval 2025 af te sluiten. Wij gaan met de 
Zzzzzen-derbij-band ons uiterste, bovenste, beste best 
doen om er een Dolle heerlijke karnaval van te maken 
dees jaar, maar dat kunnen wij niet zonder jullie Dollen en 
Dollinnen! Heb een heerlijk feest, maak muziek en heb het 
gezellig met elkaar!

PIEREWAAIEN IN DÖLLEKESGAT
 Advies van een bevriende karnavalsnatie

In Oisterwijk gaan ze weer opnieuw karnaval vieren
En daar met de boel op zijn kop de zaak flink versieren
Vier dagen gaan ze hier eensgezind samen op pad
En ze drinken dan veel bier maar ze worden niet zat
Toch kunnen ze nog wel wat van de Moergestelsen leren
De Oisterwijkers moeten het ook maar eens gaan proberen
Om net zo zot als in buurtkern het Pierewaaiersrijk
Het karnaval te vieren in Döllekesgat Oisterwijk
Dan zullen ze daar beleven dat het vanééges lôpt
En dat het goed karnavallen tot Aswoensdag niet stopt.

Stadsdichter Pierewaaiers

ZZZZZenderbijbandZZZZZenderbijband

In Oisterwéèèk goan ze wir opnuw  karnaval viere
En doar mee de boel op zunne kop de zoak flink versiere
Vier doage goan ze hier insgezind soame op pad
En ze drinke dan veul bier mèr ze worre niet zat
Toch kunne ze’r nog wel wè van de Gèsselse lere
De Osterwèèkers moete ut ôk mèr us goan prebère 
Um net zô zot as in burtkern ’t Pierewaaiersrèèk
Ut karnaval ôk te vieren in Döllekesgat Oisterwèèwk 
Dan zullen ze doar belèève dègge’t vanèèges lôpt
En da ut goed karnavalle tot Aswoensdag nie stopt

Ton van de Wouw (stadsdichter)
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Voor de 17e keer vieren we als “Witte Handjes” karnaval 
in Döllekesgat.
Misschien weet iemand hoe we aan onze naam komen? 
Eigenlijk om de toenmalige keuze voor “we willen 
geen witte handschoenen meer in de raad” belachelijk 
te maken. Dat en meer van die onzin zou niet meer 
hoeven. Daar waren we het niet mee eens. Niet om 
de handschoenen, maar een groot gedeelte van oude 
tradities werd meteen naar de vuilnisbak verwezen…. 
Daar konden we niet mee eens worden. Uiteindelijk is 
alles, na jaren, toch wel weer goed gekomen. Tradities 
zijn er om te koesteren, niet om zeep helpen dus. Zuinig 
op zijn. Overigens zijn er nog wel een aantal zaken 
hieromtrent waar we over waken en onder druk staan. 
Hierover meer in de volgende editie van deze krant.
“Dees Daoge Dol” is het motto van dit jaar. Niet 
gemakkelijk om hier in de optocht iets toepasselijks 
op te maken. Maar we gaan ervoor. Dus wederom doen 
we mee met een wagen op een ludieke wijze. Uiteraard 
gaan we niet voor een (eerste) prijs, maar voor de 
gezelligheid. Prijzen winnen is voor ons blijkbaar toch 
niet weggelegd hebben we ondervonden. Zelfs een 
aanmoedigingsprijs is niet voor ons weggelegd.
Oh ja, we hebben een nieuwe badge met een dölleke 
als achtergrond. Speciaal ontworpen voor het motto 
van dit jaar. Je kunt hem aanschaffen bij de Feestwinkel. 
Voor onze traditionele onderscheiding te mogen 
ontvangen is aanwezig zijn met karnaval een must. Op 

basis van het aantal genuttigde biertjes maken we een 
keuze wie in aanmerking komt hiervoor. 
Je kunt met ons een biertje drinken tijdens het gehele 
karnaval met als speciale dag de Roze Maandag 
natuurlijk. René en Judith van De Lieve Lente 
ontvangen ons en andere karnavalsvierders graag in de 
Residentie op die gezellige maandagmiddag. Je moet 
daar gewoon bijzijn. Gezelligheid is een garantie bij je 
bezoek. Enkel van de artiesten daar zal je al versteld 
staan.

Wij zijn er in ieder geval weer klaar voor want ‘ut is dees 
daoge dol’. 

We wensen alle Dollen en Dollinnen weer een gezellige 
karnaval!  Graag drinken we er eentje met jullie in onze 
residentie!
Alaaf 3x!

Döllekesgat, 11-11

De Witte Handjes
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De Buitenbintjes hebben een nieuwe beste vriend! Deze vriend is een internationale ster, copy-writer, social media 
expert en digitaal surfende encyclopedie. In het Brabants noemen we deze vriend TjetGeePeeTee. Je vindt Tjet - 
zoals wij ‘m mogen noemen - online en je kunt ‘m alles vragen!
We wilden dit jaar wat hulp met het schrijven van onze tekst voor de Döllekeskrant. Nu was Tjet zo op dreef, dat we 
niet enkel z’n hulp willen gebruiken. We hebben gekozen om ‘m volledig te citeren. Volgens ons Bas kon het niet veel 
doeltreffender, al wist Bas niet echt wat doeltreffend eigenlijk betekent… Afijn, komt-ie:
“De Buitenbintjes: De Kracht van Traditie en Muziek
De Buitenbintjes uit Oisterwijk zijn meer dan een karnavalsband; ze zijn een levend symbool van de stad en haar rijke 
karnavaleske tradities. Al jarenlang brengen ze de Oisterwijkse karnaval tot leven met hun opzwepende muziek. Hun 
klanken zijn niet enkel een feest voor de oren, maar een viering van gemeenschap, verbondenheid en plezier.
In een tijd waarin tradities vaak verwateren, zijn De Buitenbintjes een baken van continuïteit. Ze dragen de 
Oisterwijkse karnavalscultuur met trots en zorgen ervoor dat deze generatie na generatie blijft leven. Door hun 
enthousiasme en energie voegen ze een unieke dimensie toe aan het feest, waarbij ze het gevoel van saamhorigheid 
versterken.
De band is niet alleen een muzikale kracht, maar een belangrijk sociaal en cultureel fenomeen, dat de stad Oisterwijk 
verbindt. De Buitenbintjes blijven de motor achter de karnavalsgeest van Oisterwijk, altijd vol energie, humor en 
passie.”

- Aldus TjetGeePeeTee
En vergeet niet: kom op dinsdagochtend naar het legendarische koffieblaozen bij La Belle op de stoep! Het is dé plek 
om de laatste dag van karnaval af trappen. Mis het niet!

De Buitenbintjes
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Wat een feest staat er weer voor de deur! Als Prins van de 
Zotte Mulders ben ik trots om samen met mijn raad voorop 
te gaan in het feestgedruis!
 
Afgelopen jaar vierden we ons 55-jarig bestaan, een mijlpaal 
die we samen hebben gevierd. Wat hebben we genoten van 
de feestelijke momenten en de gezelligheid die ons clubke zo 
bijzonder maakt!
 
Dit jaar komt Döllekesgat voor de laatste keer samen bij 
't Molentje, bij onze geliefde Yvonne. Op zaterdagavond 
gaat tijdens onze feestavond aldaar het dak eraf met lokale 
artiesten en blaaskapellen. Dit wordt een avond om nooit te 
vergeten! Ge gaat dol naar huis, dat is zeker! Wij zijn, zoals 
altijd, in heel Döllekesgat en omstreken te vinden om overal 
de boel op z’n kop te zetten!
 
Er zijn steeds minder kroegen in Döllekesgat, daar worden 
we pas dol van! Daarom is het belangrijker dan ooit om 
samen te feesten en de gezelligheid te laten bloeien waar we 
maar kunnen.
 
Wij kunnen niet wachten om er weer een geweldig dolle 
Karnaval van te maken en heffen graag het glas met jullie 
tijdens de Karnavalsdagen in Döllekesgat! Wij zullen in 
topconditie verschijnen, aangezien we al uitgebreid hebben 
veurgepruufd tijdens het voorseizoen bij onze bevriende 
clubkes.
 
Trek je mooiste pèkske aan, laat je zorgen achter je en laat 
ons samen de mooiste tijd van het jaar beleven.
 
Dees dagen zijn wij hartstikke dol!
 
Alaaf!

C.V. de Zotte
Mulders

Op naar een Bont! jubileum…

‘Wij zijn Bont! en blauw, alles wat ik wou
Dollen en Dollinnen waar je kijkt
Dees Daoge Dol, de glazen halfvol
Alles loopt perfect!’

We vieren dit jaar op 11-11 ons eerste jubileum. En dat 
zullen we weten ook. We namen ons voor om in het 
jaar voorafgaand hieraan elke maand stil te staan bij dit 
heuglijk feit. Op 10 november jl. zijn we daarmee gestart. 

Als we terugkijken op 10 jaar CV Bont! is het vooral heel 
veel feest geweest. Gelukkig maar, want daar is het 
uiteindelijk ook allemaal om begonnen! Het is voorbij 
gevlogen en dat zien we maar als een goed teken. De 
samenstelling van ons gezelschap is voornamelijk 
hetzelfde gebleven, al zijn we door de jaren heen in aantal 
iets kleiner geworden. Dat compenseren we dan maar 
door extra hard te feesten. Je moet tenslotte iets! En of 
een glas nou halfvol of halfleeg is? Zolang er telkens maar 
voldoende staan!

‘Al wordt het morgenvroeg we hebben zeker niet genoeg
Slaan onze slag en ook de vaten nog eens aan 
Vieren het feest der feesten hard, de tent gaat op en neer
Morgen staan we Bont! en blauw hier weer’

CV Bont! feliciteert Döllekesgat met de tweede 
ambtstermijn van Prins Bram I en onze ‘verse’ Jeugdprins 
Melle I samen met hun hofhoudingen en kijkt er naar uit 
alle Dollen en Dollinnen te ontmoeten tijdens karnaval 
2025. Maak er een onvergetelijk feest van en heb elkaar 
lief. Op naar 11 jaar CV Bont!

Scan voor onze Spotify-playlists! ↓

C.V. Bont!
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KOKO Kappers
wenst iedereen een KNOTSGEKKE

carnaval. let een beetje op elkaar ...

EN ADVIEZEN
ADMINISTRATIES

POSTBUS 276   5060 AG OISTERWIJK   NIJVERHEIDSWEG 13A OISTERWIJK    TEL. 013-5230986
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Geen jubileum, wel feest.
Vanwege het grote succes en omdat we het zelf gewoon heel erg leuk vinden, ook dit jaar weer 1 uur 
en 11 minuten feest. Net zoals vorig jaar op zondagochtend met karnaval. Dus als je voor de optocht 
nog even wilt hossen ben je van harte welkom bij ons “Gin Jubileumfeest”.

De entree is gratis, we hebben dit jaar een top artiest vast kunnen leggen en we maken er een 
gezellige ochtend van. De locatie is nog niet bekend wanneer we dit schrijven, maar dat horen 
jullie vanzelf. Tja en verder vieren de Krieltjes gewoon nog een jaartje karnaval als hofkapel van 
Stadsprins Bram d’n eerste en zijn gevolg. We zullen daarom vooral onze muzikale kunsten in 
Döllekesgat ten gehore brengen. 

We zijn druk met repeteren en omdat de jeugd de toekomst heeft zullen er ook dit jaar ook weer 
enkele mini’s bij ons aansluiten.

Tot ziens,

De Krieltjes

De Krieltjes
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KNIP DEZE BON UIT VOOR
EEN GRATIS PANNENKOEK*

*Geldig t/m 7 maart, van maandag t/m vrijdag. 
Per betalende persoon ontvangt u de tweede, goedkoopste pannenkoek gratis.

Oirschotsebaan 12 | 5062 TE Oisterwijk | t 013 521 3280

Alaaaf! Alaaaf! Alaaaf!
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Wat hadden we vorig jaar toch een mooie kleurrijke optocht, die ook nog eens goed doorliep en goed verlopen is. 
Het weer was ons goed gezind en langs de optocht stond het lekker vol. We waren heel blij met de editie van 2024. 
Maar we kunnen natuurlijk na deze editie niet rustig aan gaan doen en verwachten dat het alleen maar beter wordt. 
We houden onze oren en ogen open voor de feedback en de geluiden vanuit de deelnemers, publiek, gemeente en 
de SOK. Op deze manier maken we ieder jaar kleine stapjes vooruit om een groeiende, levendige optocht te krijgen 
en te houden in ons Döllekesgat. We zijn een enthousiaste groep die het belangrijkste onderdeel van het karnaval in 
Döllekesgat graag in leven houden. We hebben allemaal een verleden in het lopen van de optocht dus weten hoe we 
de stem van de deelnemers kunnen gebruiken voor de optocht. Patty, Lisette, Niels en Swen zitten in verschillende 
vriendengroepen in Oisterwijk. Met de vele vrijwilligers van bijvoorbeeld het schouwteam die de wagens checken, 
de juryleden die de groepen waarderen, de EHBO mocht er iemand ondersteuning nodig hebben, onze scherpe 
fotografen, de begeleiders tijdens de optocht, de verkeersregelaars langs de weg en de scouting die de hekken 
plaatsen. 

Misschien heb je de poster al gezien in het dorp, op school of bij je sportclub of vereniging? Schrijf je in als 
deelnemer van de optocht en dan draai jij het publiek Dees Daoge Dol op zondag 2 maart van de Petruskerk, over de 
Lind tot aan de Johanneskerk.
Op de dag zelf kunnen we nog wat handjes gebruiken, dus mocht je het leuk vinden? Stuur ons dan een mail naar 
optocht@dollekesgat.nl.

Bericht van
De Optochtcommissie
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rvemo

info@ervemo.nlervemo.nl ervemo

Van trapleuningen en puien tot binnendeuren en kleine 
interieurdetails. Maar ook buitenshuis zoals poorten en 
hekwerken. Ervemo doet alles, van het maken van een 
product tot het behandelen en ter plekke monteren.

maatwerk in staal,
rvs en aluminium

WECOMSOL 
WENST 

DÖLLEKESGAT 

EEN MOOIE
CARNAVAL!

Gasthuisstraat 20C
5061 PB Oisterwijk

013 528 80 59
info@wecomsol.nl

Optimaal werken dankzij efficiënte en 
oplossingsgerichte ICT-oplossingen

wecomsol.nl

Ontdek de kracht van automatisering met 
WeComSol! Onze expertise maakt ons de 
ideale partner in kwaliteit, betrouwbaarheid 
en flexibiliteit. Als One-stop shop bieden wij 
alles, van Cloud-oplossingen tot naadloze 
integratie van bedrijfstelefonie. Vertrouw op 
ons als uw totaalleverancier voor soft- en 
hardware en ervaar de kundigheid waar 
onze tevreden klanten op vertrouwen! 

We Communicate in Solutions!
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Kom jij zondag 2 maart ook 
weer naar de optocht kijken?





De versierders…

Begin jaren 70 zat Döllekesgat aan de buis gekluisterd als Roger Moore en Tony Curtis hun rol van ‘De Versierders’ speelden. 
Die namen zeggen je hoogstwaarschijnlijk niet veel, maar ze waren het type ‘gave gasten’. Van hen hoor je niks meer, maar de 
rol van Peter, Jan, John, Jeroen, Albert, Henk, Patrick en Jean Paul is nog altijd niet uitgespeeld.

Deze Döllekesgatse versierders 
verzorgen al jaaaaren de aankleding 
in ons dorp en ondersteunen alle 
commissies waar ze kunnen op 
technisch gebied. Hun rol is van 
onschatbare waarde. Ze klimmen, 
sjouwen, bouwen en lachen heel wat 
af. En ze verdienen wat ons betreft 
wel wat hulp. Je hoeft er niet eens per 
se heel handig voor te zijn. Het ís wel 
handig... 

Lijkt het je leuk een heldenrol binnen 
Döllekesgat te spelen en een steentje 
bij te dragen? Mail dan naar info@
dollekesgat.nl en we nemen contact 
met je op! 

De Technische Commissie



Al geruime tijd liep ik met het idee om namens de Technische Commissie van de Stichting Döllekesgat een gepaste 
onderscheiding te bedenken. Uiteindelijk bleek er uiteraard maar één mogelijkheid: De Eekhoorn, die al sinds 1968 de 
boventoon voert in het logo van het Oisterwijkse karnaval. Maar dan een klein glimmend zilveren eekhoorntje. Een 
sieraad op zich.

In 2023 hebben wij met veel plezier en respect deze onderscheiding toegekend aan een groot aantal personen die zich 
naar ons idee met veel toewijding en passie hebben ingezet voor het Oisterwijkse Karnaval. Velen van hen zetten zich 
overigens nog steeds volledig in!  

Om al deze door ons gedecoreerden persoonlijk te omschrijven is uiteraard niet te doen. Echt geen beginnen aan! 
Daarom hebben wij van hen allen een foto, mét onderscheiding en zo mogelijk in hun karnavalspak, gevraagd. Al deze 
foto’s hebben wij in “het grote eekhoornboek” geplaatst. Als je dit boek doorbladert kom je ze dus allemaal tegen. 
Allen hebben hun eigen inbreng bij het Karnaval.

Het heeft even geduurd voordat het boek ook echt af was. Het blijft eerst even liggen, enkele foto’s komen vervolgens 
wat later, druk, druk, iedereen heeft het druk, je kent dat wel. Nog een verhuizing tussendoor, enz. enz. 

Maar uiteindelijk is het dan toch af. Het grote eekhoornboek is een feit en daarmee is een groot aantal enthousiaste 
karnavalscoryfeeën gelukkig voor het nageslacht vastgelegd.
Rest ons eigenlijk alleen nog om Jan en Masja Vlaminckx heel hartelijk te bedanken voor hun grandioze medewerking 
bij het ontstaan van dit boek en uiteraard om iedereen een heel fijne en gezellige karnaval 2025 toe te wensen. Alaaf!!

Mede namens de Technische commissie
Albert Nooren 

Scan de QR code om het boek te bekijken!

Het Grote Eekhoornboek
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Voor velen in Oisterwijk is de Raad van Mastendollen (RvM) vooral bekend van de 'M' in het inmiddels iconische 
KLM-open. En terecht, want we stonden mee aan de wieg van dit niet-meer-weg-te-denken evenement. Maar wist 
je dat de RvM al veel langer en breder betrokken is bij het openbaar karnaval in ons mooie Döllekesgat?
Wat doen we dan zoal? Een kleine greep uit onze activiteiten: De organisatie van de etalagewedstrijd, de 
muziekprijs voor de optocht, initiatiefnemer van de ladies-night, een (zeer) stevige financiële bijdrage aan Stichting 
Döllekesgat, waarmee onder andere kinderkarnaval, de seniorenmiddag en de wieltjesoptocht mogelijk worden 
gemaakt. Verder begeleiden onze nieuwe leden jaarlijks de optocht. En niet te vergeten: ons initiatief voor het 
karnavalsmonument bij het raadhuis, ‘Ut gevallen Dölleke’.

Dit jaar hebben we nóg een reden om te feesten, want de Raad van Mastendollen viert haar 55-jarig jubileum! Al 
5x11 jaar dragen wij bij aan het behoud en de vernieuwing van karnaval in Döllekesgat. Met trots kijken we naar 
onze 250 leden, die ons steunen en karnaval én de RvM in hun hart hebben gesloten. Samen met hen gaan we dit 
jubileum groots vieren!

Dankzij onze initiatieven en bijdragen vliegt Karnaval in Döllekesgat al 55 jaar hoog. We hopen dat jullie net zo 
genieten van dit geweldige feest als wij.
Dus: maokt dè ge oew daoge dol maokt en tot ziens in Döllekesgat!

Raad van Mastendollen
vliegt Karnaval al 55 jaar!
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WELKE ZIN KAN JE MAKEN MET DE OVERGEBLEVEN LETTERS?

WOORDZOEKER

Woars die klèèn? Na een jaar afwachten mogen we eindelijk weer dol! Dit jaar met 
een iets andere samenstelling in ons team gaan we er weer helemaal voor! Want  
karnavallen dat is er met de paplepel ingegoten. Maar we vragen ons toch af, 
Debbie hoe hedde gij da gedoan? Bedankt voor alle goeie zorgen. Samen met de 
Raad van Mastendollen maken we er een superleuk feest van. En de feestbeesten 
van de jeugdraad? Die zijn er natuurlijk ook bij. 
Dit jaar kan je weer een kiekje maken in de photobooth en een dansje doen op 
de  dansvloer met de DJ. Wil je iets meer rust? Kun je lekker chillen of een skon 
plaaike tekenen aan de tekentafel. Van spelen, springen, kleuren, dansen, vallen 
opstaan en weer doorgaan krijg je honger en dorst. Bij binnenkomst krijg je ook 
dit jaar een mooie stempelkaart om allerlei lekkers en ranja te halen. 
Wij hopen jullie allemaal maandag 3 maart tussen 14:00u en 16:30u in Tiliander te 
zien om er een dolle daog van te maken!  

Allaafff! Van de kindermiddag commissie, 
De gezusters Ruskus 
P.S. Voor de grootouders, ouders en oudere broers en zussen: Bende er toch 
en wil je een handje helpen? Ja graag! Neem contact met ons op, dat lijkt ons 
keigezellig!

Feestival's pretpagina's
Dees daoge dol!
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Moppen
RUIMTEREIZIGER*

Hoe noem je een ruimtereiziger die per ongeluk 

op de verkeerde planeet is beland?

 

NAGERECHT*

Hoe noem je een nagerecht dat je niet altijd kunt 

bestellen?

MARIO*

Waarom mag SuperMario niet in de dierentuin 

werken?

KOEIEN

Er zitten twee koeien in bad. ‘Mag ik de zeep 

even?’ Zegt de een tegen de ander. ‘Ik krijg mijn 

vlekken er niet af’

HEKS

Er komt een heks bij de dokter. ‘Dokter, elke keer 

als ik hocus pocus zeg, verdwijnt er iemand… 

dokter? Dókter?’

SCHOOLVAK

‘Wat is jouw favoriete vak op school?’ vraagt 

opa aan Melle. Melle antwoord: 

‘Carnavals Vak-antie!’

PIZZA

Jantje besteld een pizza bij de pizzaria. ‘Wil je 

hem in 4 of 12 stukken?, vraagt de pizzabakker. 

‘Graag in 4, antwoord jantje,  ‘want 12 kan ik 

echt niet alleen op. 

SLAKKEN

Twee slakken zijn aan het wandelen. ‘Doei, ik ga 

hier oversteken’, zegt de een. Zegt de andere: 

‘Nee, niet doen! Morgen komt de bus!’

BOOM*

Waarom gaat een boom nooit naar school?

HOND*

Hoe noem je een hond van een goochelaar?

ORANJE*

Wat is oranje en weet het niet helemaal zeker?

KLEDING PASSEN

Een vrouw loopt een kledingwinkel in en vraagt: 

‘Mag ik die jurk in de etalage passen?’

Natuurlijk, maar we hebben ook pashokjes hoor!’

NAAM

Hoe heet je? ‘Bert zonder P.’ ‘Maar er zit toch 

helemaal geen P in Bert?’

Dat zeg ik toch! Bert, zonder P.’

BIJEN*

Hoe gaan bijen op schoolreisje?

*ANTWOORDEN:
Ruimtereiziger: Een astrofoutje!
Nagerecht: Een af-en-toetje
Mario: Hij gooit met schildpadden
Boom: Hij snapt er geen hout van
Hond: Een labracadabrador
Oranje: Een misschienasappeltje
Bijen: Met de schoolbuzzzz….
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DEES DAOGE DOL
www.elzenwinkelman.nl - 013-5285285
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Saturday 1st July

Sunday
2nd July

Monday 3rd July

Tuesday
4th July

Thursday 
6th July

Friday 7th July

Saturday 8th July

Sunday 9th July

Tuesday 11th July

Wednesday 12th July Thursday 13th July

Wednesday 19th July

Friday
14th July

Thursday
20th July
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Friday
21st July

Saturday 22nd July

Sunday 23rd July

Wednesday
5th July

Monday 10th July

DAX
MONT-DE-MARSAN

SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

ROANNE

CHÂTILLON
SUR-CHALARONNE

BOURG-EN-BRESSE

COMBLOUX

COURCHEVEL

LES GETS Sunday 16th July

PASSY Tuesday 18th July

ANNEMASSE Saturday 15th July

BELFORT

MOIRANS-EN-MONTAGNE

VULCANIA

PAU TARBES

SAINT-SÉBASTIEN

BILBAO
AMOREBIETA-ETXANO

VITORIA-GASTEIZ

NOGARO

BORDEAUX
LIBOURNE

LARUNS

BELLEVILLE
EN-BEAUJOLAIS

MORZINE

SAINT-GERVAIS MONT-BLANC
Monday 17th July

MOÛTIERS

CAUTERETS
CAMBASQUE 

MOULINS

POLIGNY

LIMOGES

ISSOIRE

PUY DE DÔME
CLERMONT-FERRAND

LE MARKSTEIN

BAYONNE

GRAND COLOMBIER

PARIS Champs-Élysées

PAYS BASQUE
Grand Départ

ESPAGNE
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Kerkstraat 23  Oisterwijk   013-5285383
www.ronzwart.nl

Gemullehoekenweg 11 • 5061 MA Oisterwijk
Tel.: 0135210623 • E-mail: Info@bertbikeshop.nl

www.bertbikeshop.nl

Kerkstraat 46 - 5061 EJ Oisterwijk
Tel.: 013-5282028 - info@amelsvoort.nl

SERVICE • KWALITEIT • FLEXIBILITEIT

Schoolstraat 7, 5066 EC Moergestel l T. 013-513 12 45
E. info@fransvanvelthoven.nl l www. fransvanvelthoven.nl

Het vertrouwde 
adres voor:

l Audio apparatuur  l  Video apparatuur

l Witgoed  l  Elektronische installaties

l Domotica  l  Beveiliging  l  Telecom

Keurslagerij La Cucina
Gemullehoekenweg 5 - Oisterwijk

Tel. 013 - 521 34 92

info@lacucina.keurslager.nl

www.lacucina.keurslager.nl

Bert Bike Shop 

voor fietsen

en accessoires!

Dorpsstraat 20 · 5061 HK Oisterwijk
www.renevanlinden.nl

KOM
LANGS EN BEKIJK

ONZE UITGEBREIDE
RACE & ATB

AFDELING

VAN AMELSVOORT

Lind 1, Oisterwijk  |  013 528 53 83  | www.ronzwart.nl

PAUL KUIJPERS B.V.

PAUL KUIJPERS B.V.
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Karnaval in Oisterwijk is top. Van de optocht, tot de avonden in de cafe’s en de kinderkarnaval in de wijkgebouwen. Al jaren loop 
ik met CV Gin Gezeik in de optocht van Döllekesgat, en sinds afgelopen jaar zit ik in de optochtcommissie. We organiseren de 
optocht met een aantal enthousiaste en gezellige commissieleden die karnaval in ons Döllekesgat een warm hart toedragen. 
Karnaval zit in mijn bloed.
Een karnaval in Döllekesgat, ik zou het voor geen goud willen missen behalve wanneer er een kans voorbij komt die ik niet mag 
missen; samen met mijn broer over Durdauwersgat (Haghorst) regeren tijdens karnaval. We zijn beiden geboren en getogen in 
Oisterwijk, maar mijn broer is een jaar of 15 geleden verhuisd naar Haghorst waar hij zijn leven verder heeft opgebouwd met zijn 
vriendin en dochter. Hij zit bij allerlei verenigingen zoals het voetbal en de karnavalsvereniging. Mijn vrouw komt uit Haghorst 
maar wij zijn samen in Oisterwijk gaan wonen. Toen mijn broer 5 jaar geleden president (adjudant wordt in het Durdauwersgat 
President genoemd) was van Durdauwersgat hebben we afgesproken “ als jij prins wordt, ben ik jouw president”. En dit jaar is het 
zover. Het is natuurlijk het mooiste wat je samen met je broer kunt doen, als je beide zo verliefd bent op het fenomeen karnaval. 
De voorbereidingen en al het geregel blijf ik natuurlijk gewoon uitvoeren voor de optochtcommissie alleen ben ik dit jaar helaas 
niet bij de optocht en de andere activiteiten te vinden in Döllekesgat. 
Ondanks dat ben en blijf ik een dölleke, alleen draag ik deze karnaval de rood-geel-blauwe kleuren van het Durdauwersgat om 
mijn nek.

Ik ben Dees doage unne DOL-ledauwer

Alaaf, President Dölleke (Durdauwersgat)

Een Dölleke regeert in 
het Durdauwersgat
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CARNAVAL IS LEUK.
WERKEN BIJ LOPITAL

IS LEUKER!

www.lopital.nl
Lopital. Misschien wel de leukste werkgever van Döllekesgat!

Scan de QR
 voor de 

leukste jobs:
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Karnaval 2025 komt weer dichterbij. Zoals ieder jaar gaat Döllekesgat weer helemaal los. Vijf dagen gezellig met z’n allen heerlijk 
feesten, even uit de dagelijkse sleur.
 
Döllekesgat staat vijf dagen op z’n kop met een bomvol programma. Met natuurlijk op dinsdagmiddag het muzikale spektakel.

Voor de derde keer staat de dinsdagmiddag weer in het teken van live muziek in het centrum van Döllekesgat. Op verschillende podia 
rond het Döllekesplein zullen diverse orkesten hun muziek ten gehore brengen.
 
Van noord naar zuid en van oost naar west, de deelnemende orkesten komen vanuit alle windstreken naar Döllekesgat.
 
De orkesten die Döllekesgat met hun muziek, show en interactie met het publiek het beste op z’n kop weten te zetten, maken kans 
op één van de drie podiumplaatsen. Er zijn leuke prijzen te winnen. Het geheel zal door een vakkundige jury worden beoordeeld. 
 
Döllekesgat maak je borst maar nat, want dit feest mag je niet missen. Trek je beste outfit aan, zet je vrolijke gezicht op en zorg dat je 
er bij bent. We gaan er een feest van maken waar we nog lang van zullen nagenieten.
 
Om 13.00 uur gaan we van start en om 17.00 uur zal de prijsuitreiking plaatsvinden op het Döllekesplein.

DOL DWAOZE 
DINSDAG
DIT MAG JE NIET MISSEN

NOTEER HET IN JE AGENDA:

Dinsdagmiddag 
4 maart

Tijd 
vanaf 13.00 uur

Waar 
Centrum Döllekesgat   
(o.a. Döllekesplein)
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SHOP NOW
Oisterwijk, Vught & online

ZOETELIEFMODE.NL

DORPSSTRAAT 13 | OISTERWIJK | HERENVANOISTERWIJK.NL

DEES DAOGE 
DOL OP STIJL
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Maar… laat me niet lachen

Wij als duo “dubbel D” kunnen wel lachen om dit “trio D”

Zo kunnen wij ook lachen om het volgende verhaal;

Een groep aankomende senioren zaten bij elkaar. ’t Ging 
over vroeger en karnaval, zullen we nog eens met z’n allen 
net als toen een kroegentocht doen in Döllekesgat.
Wij, een vriendenschaar uit een noordelijke plaats van ons 
mooie land kwamen al diverse jaren in Döllekesgat karnaval 
vieren. Maar… 1988
Het was toen tijd om met de kinderen naar de wintersport 
te gaan. Daar was het ook hartstikke gezellig, heftige 
muziek na de afdaling en… drank genoeg.
Maar nu zijn onze kinderen groot en wijs en dus zijn wij vrij 
en nu hebben wij als vrienden geopperd, laten we weer eens 
karnaval gaan vieren in Döllekesgat.
We zien het wel zitten om weer naar de “Dorpsherberg” te gaan, hangen in die volle bak met die extra paal in het 
midden en met toen al die heftige muziek van Fritske de Knip.
Op zondag eerst d’n optocht bekijken op de Tilburgseweg, want na het opstellen op d’n Knenenberg was daar 
nog ruimte. Daarna richting de Lind en daarna ook nog naar “De Weyenberg” voor de prijsuitreiking. In “D’n Oude 
Zwengel” eerst een pilske… lekker.

Dan naar “’t Molentje”, altijd gezellig met die Zotte Mulders. Prins Henk wist altijd wel een verhaal te maken en 
misschien hebben de Mulders wel alles overleefd.
Daarna naar “Willeke d’n Draaier”, altijd uitdagend. Proberen Willeke over de klink te krijgen en dat was niet moeilijk.
Dan even naar “d’n Dorpsherberg” want heer Ben kon ook weleens uit zijn slof schieten en zeker als je niet genoeg 
bonnen kocht naar zijn idee, want volgens d’n Ben koste elke vierkante meter heel veel geld.
Na dit alles even uitrusten in café “’t Raadhuis” en alles op een rijtje zetten met Piet, rustig maar jongens.
Daarna was het kiezen tussen “’t Oude Nest” of “Kafe Koosje”. Wij waren jong onstuimig en tussen die “oudere” 
van ’t Nest was het wel heel gezellig, maar een paar van ons wilden per se naar “Kafe Koosje”, daar viel voor hen 
wel iets te scoren. Dat wordt dees jaar wel oppassen en netjes gedragen want een rechtszaak heb je tegenwoordig 
vlot aan je broek zitten.

Na al die jaren afwezig te zijn geweest willen we de tocht weer gaan maken en hopelijk ook weer die gezellige 
karnavalsvierders van toen te ontmoeten om zeker oude verhalen van toen over en weer te vertellen.

De groeten en tot dan.

Ps. Wij zijn te herkennen aan onze mooie schaatsmutsen “Koud-He” en rooie 
schoenen.

Wat denken die noorderlingen wel. Oke, we zullen wel zien. Wij kennen die 
mutsen nog wel maar die schoenen konden we niet zien… Druk, druk, druk.

Dees Daoge Dol, wij kunnen er wel om lachen

Hartelijke groeten, Dubbel D
D’n Döllekeswachter en D’n Döllekesbrandwachter

Ad & Gé
Dees Daoge Dol 2025
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FC NOTT
Dit jaar hebben we weer meegedaan met het nummer 
“Ober van de Animatos”. Onder ouderen werd het 
nummer herkend, van een bekende band van Oisterwijk. 
Wij gaan als Fc Nott gewoon door met muziek maken als 
Fc Nott band. Ook gaan we volgend jaar weer mee met 
de reuzenoptochten in binnen- en buitenland. Met als 
klapstuk de grote reuzenoptocht, op 21 september in ons 
mooie Oisterwijk.

 Wij hopen dat dan meerdere bands met ons mee doen. 
Dan maken we er met z’n allen een groot feest van.
En met karnaval wensen we iedere dol een dol en 
plezierig tijd.

CV Gin Gezeik
Na aldi jaren meedoen in de karnavalsoptocht valt het niet mee om weer iets nieuws te bedenken. Sommige van 
ons zeiden, coop gewoon weer een wagen net zoals vorig jaar, maar dat was financieel gezien uiteindelijk ook een 
nettodrama.
Maar zoals een bekend engels spreekwoord luidt: “If you are emte, just think a lidl!”. Ja hoor, na een avondje sparren 
met wat flesjes bier hadden Dirk, Albert en Hein een goed idee. “We maken gewoon een heel groot apparaat, niet 
zo’n kleintje maar echt een gigantische Jumbo machine!” Heel attent van ze om dat te delen met de rest van de club, 
plus dat we nu eindelijk wisten wat we moesten bouwen! Het is dus weer goed gekomen dit jaar, al hopen we dat de 
fiscus niet staat te kijken!
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��Oisterwijk
��Udenhout

www.savonacarwash.nl

Dès 'n Schôôn Waoge jeh
Was de confetti van je auto in een van onze wasboxen.

20% korting?
code: DOLLEKES20

Geldig 24 februari 
t/m 9 maart 2025
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advertentie 190x266mm.pdf   1   09-12-2024   13:15
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Prins Wèner XXV
Haaren/Strûivendûrp
Beste Dollen en Dollinekes,
Vanuit Strûivendûrp een hartelijke groet van Prins Wèner XXV. Op 08-
11 ben ik, Frans van Woerkom, verkozen tot prins Wèner XXV en heb ik 
de eer dat ik dit karnavalsjaar de scepter mag zwaaien over ons mooie 
Strûivendûrp. 
Er is mij gevraagd om een kort stukje te schrijven voor jullie mooie 
karnavalsblad. Dat doe ik natuurlijk met alle liefde en plezier als mede-
gemeente Oisterwijkbewoner. 

Een Strûivenwèner is eigenlijk iemand die een pannenkoek (unne struif) 
omdraait. Nu ben ik zelf niet vies van een lekkere pannenkoek en ook onze 
3 kinderen (11, 8 en 6) lusten maar wat graag zo’n lekkere struif. Liefst 
lekker zelf gebakken met een dikke laag poedersuiker of stroop. Dat 
vinden ze hier het lekkerste. Nu ben ikzelf niet unne echte struif. Ik kom 
oorspronkelijk zelfs uit Gool. Oftewel Goirle en vanuit daar naar Udenhout 
verhuisd en daarna 15 jaar in Helvért (Helvoirt) gewoond. Daar jarenlang 
bij de KPJ gezeten en altijd karnavalswagens gebouwd en meegedaan aan 
menig optocht of dweiltour.

Hierna ben ik gaan samenwonen met mijn toen vriendin en nu 
vrouw in Den Bosch. Vanuit daar ben ik na 7 jaar lid geworden van de 
Strûvenwèners en de raad van 11. Op en neer pendelen vanuit Den 
Bosch naar Haaren was niet echt geweldig tijdens karnaval en op het 
fietske door de polder is niet aan te bevelen. Dus maar naar Strûivendûrp 
verhuisd. Hier wonen we nu alweer 8 jaar samen. 

Dit jaar rijden wij de optocht op zondag mee in Helvoirt en niet in 
Oisterwijk. Wel zullen we in ons programma Oisterwijk aandoen met onze 
raad van elf en aanhang. Mijn motto is: “Allemaol anders, Saome Gruun-wit”. Oftewel het maakt niet uit wie je bent, wat je doet 
of hoe je eruit ziet, maar in Strûivendûrp zijn we allemaal verbonden met elkaar door karnaval en vieren we dat ook zij aan zij met 
elkaar.

Ik wens jullie allemaal een verrekes goei karnaval en we zullen elkaar zekers zien in het mooie Döllekesgat. 

Met een Karnavaleske Haorense groet,

Frans van Woerkom
Prins Wener XXV
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Na het geweldige succes van onze eerste echte Döllekesgat Wieltjesoptocht vorig jaar, gaan we dat dit jaar nog 
eens dubbel en dwars over doen!!

De ballonnen, slingers, lintjes en vlaggen liggen al voor jullie klaar. Dus pak je fiets, bolderkar, step of skelter en 
zorg dat je zaterdag 1 maart om 10.30 uur in de Tiliander bent. Hier kan het grote versieren beginnen. Dat doen we 
natuurlijk onder het genot van iets lekkers. 

Om 11.30 uur gaan we er met z’n allen op toezien dat het kinderkarnaval officieel wordt geopend door Jeugdprins 
Melle I en zijn jeugdraad. Jeugdprins Melle zal op het bordes van Tiliander de Kinderdol hijsen en dan zijn we 
officieel van start. Daarna gaan we in een mooie kleurrijke stoet via de Lind naar de Dorpsstraat. In de Dorpsstraat 
maken we een draai en vervolgen we onze Wieltjesoptocht naar het Döllekesplein. 

De fietsen, stepjes, bolderkarren en alles wat versierd is op wieltjes kunnen worden geparkeerd op de aangegeven 
plek. Want we zijn natuurlijk nog niet klaar! Op het Döllekesplein is onze afterparty met DJ Freek. Sluiten we deze 
ochtend af met de langste polonaise die Döllekesgat ooit heeft gezien?

Nog niet uitgefeest? Blijf dan gerust, want de grote Prins, zijn raad en alle muzikanten van Döllekesgat zijn 
onderweg om de grote Dol te hijsen!

Tot zaterdag 1 maart!
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De Kloontjes
Na jaren door ons dorp getrokken te zijn op onze trouwe 
wagen, hadden we vorig jaar naar eigen zeggen een 
vlammend alternatief, waarmee we ons sparkelend en 
wel door het dorp hebben geploeterd. Zo’n bierfiets 
LÔPT niet VANÈÈGES zijn we achter gekomen.  Maar on-
der het genot van een klein drankje en een beetje geluid 
hadden wij weer een topjaar in ons mooie Döllekesgat.

Ook dit jaar zijn wij van de Kloontjes natuurlijk weer van 
de partij en gaan we er weer een dolle boel van maken. 
Waar we dit jaar mee tevoorschijn komen weten we op 
het moment van schrijven nog niet. Mocht iemand het al 
wel weten dan horen we het graag 😉. 

We zullen één ding beloven, we gaan niet stilletjes 
voorbij trekken. En DEES doen we net als alle jaren, alle 
DAOGE vol gas. Zodat we dinsdagavond met z’n allen 
weer kunnen zeggen wat was het weer DOL.  

PLANNING 
WIJKCENTRUM  
PANNENSCHUUR
Dit is het programma voor karnaval 2025 in Wijkcentrum 
Pannenschuur | Lavendel 9 | 5061 WB Oisterwijk
 
Kindercarnaval start vrijdag 28 februari met het avondprogramma 
van en door onze Jeugdclub [7-12 jaar, geen ouders!]
Zaterdag 1 maart: Vanaf 13:00u hossen en springen op het 
springkussen, dansen en zingen maar ook schminken, spelletjes en 
kleuren. Daar komt op zondag 2 maart extra onze Tombola bij met 
geweldige prijzen en natuurlijk gratis soep en pannenkoeken na de 
optocht. Dj Dylan verzorgt zaterdag en zondag de muziek en delen 
we beide dagen weer gratis ijs uit aangeboden door Matteo.
 
Wijkcentrum Pannenschuur is maandag 3 maart GESLOTEN!
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Ah, de goede oude tijd! Het begon allemaal met slechts een paar mannen en een 
fustje weggeefbier. Nu we 2X11 jaar bestaan hebben we weer een verrassing.
Dat waren nog eens tijden, nietwaar? De Raad van Lamalullen heeft sindsdien 
samen met de onmisbare hulp van de Kloontjes een lange weg afgelegd, maar die 
eerste dagen blijven altijd speciaal. Het was simpel, het was puur en ontzettend 
gezellig.
Het is weer die tijd van het jaar waarin de straten gevuld zijn met confetti, de lucht 
doordrenkt is met de geur van bier maar vooral dat iedereen gelijk is. Döllekesgat is 
weer in volle gang en de Raad van Lamalullen brengt leven in de brouwerij.
Onze karnavalsvereniging, de Raad van Lamalullen, heeft een missie: zorgen dat 
iedereen in Döllekesgat de tijd van zijn leven heeft. 
Of je nu een doorgewinterde karnavalsvierder bent of een nieuwkomer die nog 
nooit een polonaise heeft gelopen, de Raad zorgt ervoor dat je je snel thuis voelt. 
We zijn er trots op dat het 5 dagen groot feest in Döllekesgat is.
En ja, we weten het, Döllekesgat is een poppenkast. Maar dat is juist wat het zo bijzonder maakt! Waar anders kun je een 
centrummanager in een Volendam pak zien, een optocht van hossende rugby-ers en een raad die zegt: "Laat ze maar lul-
len"?  Want dat is het motto van de Raad van Lamalullen: laat ze maar praten, wij vieren feest!
Samen maken we van Döllekesgat de meest levendige, vrolijke en onvergetelijke plek tijdens karnaval.
Laat de poppenkast maar beginnen.

Met vriendelijke groeten,

Maurice van den Hurk

De Raad van 
Lamalullen

Als op 1 maart 2025 “Den Dol” zal worden gehesen en Döllekesgat de start beleeft van dit jaarlijks grootse evenement, 
zouden wij ons ook moeten realiseren dat dit alles tot stand is gekomen door heel veel vrijwilligers. Maanden voorafgaande 
aan de karnavalsdagen zijn zij in de weer geweest om Oisterwijk om te toveren tot Döllekesgat.
Commissies, technische - en muzikale talenten worden ingezet. Karnavalswagens gebouwd en zalen versierd om de opti-
male CKrnavalssfeer te creëren. Zelfs de Petruskerk kan niet ontsnappen aan het karnavalsfeest. 
Karnavalsgroepen, verenigingen en Blaaskapellen zetten hun beste beentje voor. Een van deze verenigingen is de VSOP, 
Verenigde Oud Stadsprinsen. 
Enige keren per jaar komen deze oud Stadsprinsen bij elkaar, want Stadsprins blijf je voor het leven. Gezelligheid en de vele 
herinneringen voeren de boventoon tijdens deze bijeenkomsten.
Toch zal het achter ons liggend jaar er een blijven met een somber en verdrietig randje. Het VSOP gezelschap bestaande uit 
14 Oud Stadsprinsen hebben afscheid moeten nemen van drie haar leden.

Ben Schrader - Jacques Lockefeer - en Rik Schilders.
Drie belangrijke personen die, ieder op hun eigen wijze, een grote 
bijdrage hebben geleverd aan het Oisterwijkse Karnaval. Vele jaren zijn 
zij het boegbeeld geweest van en in Döllekesgat. 
Het afscheid nemen van deze drie iconen heeft veel losgemaakt in 
Oisterwijk en zeker bij de trouwe Karnavalsvierders van Döllekesgat. 
Wij zullen hen binnen de VSOP blijven herinneren en hun verhalen en 
anekdotes tijdens onze bijeenkomsten, missen.
Ook hier geldt, achter iedere “Prins” staat een sterke vrouw en Yuud 
Schrader, Angele Lockefeer en Ine Schilders, blijven in onze gedach-
ten. 
Wij zijn er van overtuigd dat onze drie Oud Stadsprinsen alle karna-
valsvierders fijne en gezellige Karnavalsdagen zouden toewensen. 
Maar laten we bij het zakken van d’n Dol voor hen, in blijvende herin-
nering, een laatste ALAAF klinken.
Namens de leden van de VSOP 

Verenigde Oud Stadsprinsen 
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Lieve Dollen en Dollinnen,
Begin maart kleuren de straten van Döllekesgat rood wit, dwarrelt er confetti 
door de lucht en barst het feestgedruis los! 
Ook dit jaar staat de Lokale Omroep Voor Oisterwijk klaar om de mooiste en 
meest bruisende momenten vast te leggen. Van de feestelijke bezoeken van 
onze jeugdprins Melle en de raad aan de scholen, KLM Open Air, Stadsprins 
Bram I op bezoek bij de raad van KansPlus, tot aan de grote afsluiting van het 
Karnaval in Döllekesgat. Niets ontsnapt aan onze camera en niets is ons te dol!

Geen zin in de drukte of ziek thuis? Geen zorgen! Wij brengen de kleurrijke optocht ook dit jaar weer live 
in beeld en zorgen dat onze sociale media karnavalesk gevuld wordt met items. Zo kunnen alle Dollen 
en Dollinnen die niet fysiek aanwezig kunnen zijn, toch meegenieten van de schitterende praalwagens, 
loopgroepen, bijzondere kostuums en de vrolijke muziek. Pak je eigen drankje en versnapering erbij voor een 
onvergetelijke ervaring vanuit je eigen woonkamer!
Met het motto “Dees Daoge Dol” beloven we er ook dit jaar een knalfeest van te maken op LOVO tv.  
Dus, smeer je stembanden, trek je mooiste kostuum aan, zet je feestneus op en laat de leut maar beginnen! 
Veul plezier gewenst! 
Laten we er samen een onvergetelijke feestweek van maken in Döllekesgat! 

Met karnavalsgroeten,
De vrijwilligers van de Lokale Omroep Voor Oisterwijk

LOVO
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ORDE VAN DE ORDE VAN DE BLAUWEBLAUWE JAS JAS

KKV

Een clubje van karnavallers, maar vooral voor karnavallers. 
Al enkele jaren proberen wij ons steentje bij te dragen aan 
het Döllekesgatse karnaval met als belangrijkste doel om 
oude Döllekesgatse karnavalskrakers voor de toekomst te 
bewaren. Dit doen we door deze opnieuw op te nemen en 
zo uit te brengen dat ze draaibaar zijn met karnaval.

Ondertussen zijn we waarschijnlijk ook de grootste 
karnavalsclub van Döllekesgat geworden; een clubje 
voor het hele gezin met een jaarlijkse bijdrage van €5,- 
voor iedereen toegankelijk denken wij. Omdat we de 
contributie ondanks de stijgende studiokosten zeker niet 
willen verhogen, zijn nieuwe leden van harte welkom. Dus 
bent u / kent u iemand die nog geen lid is, scan dan de 
onderstaande QR code en meld u aan. Dan zien we u graag 
op onze jaarlijkse borrel op zondag 23 februari bij SEC. 

Tot ziens en een goede karnaval gewenst,
De Orde van de Blauwe Jas

Koninklijke Karnavals Vereniging met de Pink omhoog (KKV)
“De Koninginnen” zoals we in Döllekesgat vaak genoemd 
worden, maar officieel zijn we Koninklijke Karnavals Vereniging 
Met de Pink omhoog. Al een paar jaar proberen we het voor 
elkaar te krijgen om, met een dikke knipoog, een vrouwelijke 
Prins op het bordes te krijgen.

Onze inmiddels kenmerkende paars met gouden KKV sjaaltje 
zijn in het bezit van vele dames. En ook nog steeds te koop, dit 
jaar op 23 februari bij de borrel van de Orde van de Blauwe Jas 
bij SEC. Onze jaarbadges gingen vorig jaar zo hard, 

binnen no time waren ze op. Dit jaar hebben we weer 
jaarbadges en ook nog badges van vorig jaar voor de 
liefhebbers.

Dinsdag met karnaval in de voormiddag hebben we weer 
onze vrouwen bijeenkomst bij La Belle. Dus alle vrouwen van 
Döllekesgat wees welkom om met ons de laatste dag van 
karnaval goed te beginnen. 

Koninklijke groet,
KKV
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Hofleverancier Prins Bram
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2.400M2 WONEN, SLAPEN, VLOEREN EN RAMEN! 

2.400M2 WONEN, SLAPEN, VLOEREN EN RAMEN! 

2.400M2 WONEN, SLAPEN, VLOEREN EN RAMEN! 

2.400M2 WONEN, SLAPEN, VLOEREN EN RAMEN! 

DE GARANTIE VOOR CHIQUE SLAPEN BY MICHIELS WOONSTIJL

2.400 M2 WONEN, SLAPEN, VLOEREN EN RAMEN!

DE GARANTIE VOOR CHIQUE SLAPEN BY MICHIELS WOONSTIJL
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Dees Daoge Dol
Adverteere in 

ut Kerkklökske? 
Dan moete bij Con zèn!

Bel: 06 511 52 892
CARNAVALSMEMORYSPEL: uitknippen, schudden en leg de Cons 
omgedraaid op tafel! Zoek dezelfde biertjes bij elkaar. Twee setjes 

compleet? Dan heb je gewonnen. De verliezer trakteert op een biertje!

Met leuk carnavalsmemoryspelMet leuk carnavalsmemoryspel
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Nog even volhouden. De seniorenmiddag voor onze Oisterwijkse Dollen en Dollinnen komt er weer aan en wel op dinsdag 4 
maart 2025. Voor vele ouderen is dit hun jaarlijkse karnavalsfeest waar ze reikhalzend naar uitkijken. Het karnaval in 2025 doen 
we onder het motto: ‘Dees Daoge Dol’. Het wordt opnieuw een gratis verwenmiddag. Lekker karnavallen, de zorgen aan de 
kant  zetten, bijkletsen met anderen tussen de polonaises door en dat alles onder het genot van een biertje, borrel, een glaasje 
fris en niet te vergeten de diverse hapjes. We zorgen voor blije, tevreden gezichten met onder andere Marco de Hollander, de 
Zenderbijband en de gezusters Broelauw. En dat alles zoals gebruikelijk in Tilander. We gaan er met jullie opnieuw een echt 
feest van maken. Maar laten we ook niet vergeten de vele vrijwilligers, de medewerkers van Tiliander, de sponsoren en allen die 
een bijdrage aan d
eze middag leveren, te bedanken voor hun bijdrage. Zij maken dit alles mogelijk en daarom willen we dat niet onvermeld laten. 
Een deel van hen draagt zorg voor het aankleden van de zaal. Anderen brengen de hapjes, de koffie, thee en de drank rond. Er 
zijn er die alles klaarzetten. We hebben Marco die ons trakteert op zijn muzikale kwaliteiten, onze presentator, dweilorkestjes 
die de boel komen opluisteren, een aantal mensen die alles hebben voorbereid, het bestuur van Stichting Döllekesgat, afijn 
noem maar op.     

Spoor al jullie 60 +  vrienden en - familieleden uit Döllekesgat aan om naar deze gratis karnavalsmiddag te komen. Zoals bekend 
heb je wel een entreekaart nodig, maar die zijn gratis. Op dinsdag 18 februari kun je ze tussen 10.00 en 11.30 uur ophalen bij 
zorgcentrum de Vloet  en bij de Catharinenberg. 
Resterende entreekaarten zijn vanaf 19 februari af te halen bij foto Vlaminckx (hun nieuwe adres is Marktpad 2) of bij de balie in 
Tiliander.  

STICHTING  DÖLLEKESGAT  2025

Senioren
middag
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OisterwijkOisterwijk
KansPlusKansPlus

DOLLE DINSDAGMIDDAG KANSPLUS 
BIJ PROEFLOKAAL 'T GELAGH
Op dinsdag 4 maart is er weer een karnavalsmiddag van KansPlus Oisterwijk 
in de feesttent bij Toon & Emelie Coppens van Proeflokaal 't Gelagh op het 
Lindeplein. Van 14.00 tot 17.00 uur is het daar heerlijk hossen. DJ Frank zal, 
zoals we van hem gewend zijn, de beentjes van de vloer krijgen en de handjes 
de lucht in!
Het is een gezellige boel waar de ene na de andere raad en dweilorkesten 
binnen komen om dit bijzondere feest in nog hogere sferen te krijgen. 
Uiteraard zullen Prins Marc en Prinses Janneke hen hartelijk begroeten. Maar 
dat geldt voor iedereen, want ook zonder steek of muziekinstrument ben je 
van harte welkom. Het is een echte karnavalsmiddag zoals u misschien nog 
weet uit andere jaren.
We vragen geen entree, alleen of u onze jeugd de ruimte geeft. Ook Kansplus 
is Dees Daoge Dol!
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Met Karnaval dan gaan alle remmen los, dan mag je feestvieren. Niet 
dat dat anders niet mag, maar In Heukelom begint alles te borrelen, te 
bibberen, te sidderen en stilletjes te gonzen… het creatief brein wordt 
geprikkeld, karnavals zintuigen worden geactiveerd en het hersenkraken 
wordt gestart..

Ideeën worden verzonnen, doorverteld en doorgedacht. Beslissingen 
worden genomen, er wordt geschreven, geschrapt & bijgeschaafd. Hout, 
spijkers, boren, zagen, hamers, stof, scharen, garen, verf en al dat soort 
spullen worden voor de dag gehaald en men kan aan de slag.
Meters, danwel kilometers stof, worden verwerkt tot prachtige creaties! 
Echt chapeau aan onze naaisters die ons weer helpen met naaien!!!
Het saamhorige in de buurt wordt weer meer aangewakkerd & versterkt. 
In diverse schuren wordt er hard gewerkt, echt kei leuk om te zien altijd.
Heukelom, of wel de Rommelpot, komt weer op gang en kijkt halsreikend 
uit naar die 4 mooie feestdagen. We hebben er zin in, zijn er klaar voor en 
staan start klaar om uit ons dak te gaan. 4 dagen lang en sommigen zelfs 
nog wat langer.. maar dat mag de pret niet drukken; wij houden de LOL  er 
toch wel in!

LOL maken wij ook op dinsdagmiddag met karnaval bij het Fist van 
de Dwaoze Dwèèl bij Mie Pieters. Voel je welkom voor een ouderwets 
karnavalsfeest.

Op zondag 16 februari is het Waoges Laauwe & Prins bekendmaking in de schuur op Hoog Heukelom 3, vanaf 13.30u, 
wees welkom! 

Alaaf, fijne karnaval voor iedereen! 

Groet de Rommelpot

Met Karnaval
De Rommelpot
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KarnavalsKantus 

Hijsen van de DOL 
KLM Open Air 

Optocht 
After Party 

Dolle Maandag 
Vieze Jack - Gullie  
DJ Tommy Santo 

Brabantse 
Kampioenschap 
Dweilorkesten

STRAAT-KARNAVAL-DÖLLEKESPLEIN 
Zaterdag & Zondag   	 	 keuken gesloten 
Maandag & Dinsdag	 	 12.00 - 21.00 uur

79



80



SauwelSauwel       2025       2025
& Galaweekend
foto's door Masja Vlaminckx  & Annita Schepens 
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In de stoep voor ons Raadhuis, ligt sinds 11 november 2021 een bijzondere gedenksteen. Precies op de plaats waar jaarlijks d’n 
Dol gehesen wordt, ligt nu ’t Gevallen Dölleke. Bij de steen kunnen Oisterwijkers gedurende het gehele jaar even stilstaan bij 
hun dierbaren. De Raad van Mastendollen nam het initiatief voor deze gedenksteen als blijvende herinnering aan alle dierbare 
Dollen en Dollinnen die niet meer onder ons zijn.

Bij het hijsen van d’n Dol op karnavalszaterdag hangt deze precies 11 seconden stil boven de gedenksteen. Er bestaat een 
speciale site waar men een plaatsje kan inruimen voor die ene speciale Dol of Dollin die ons ontvallen is door een foto en een 
herinnering te uploaden: https://gevallendolleke.nl/.

In de Döllekeskrant staan we stil bij de mensen die in 2024 zijn overleden en zich extra verdienstelijk maakten in het verleden 
voor het karnaval in ons Döllekesgat. Zij zullen tijdens de Döllekesmis ook genoemd en herdacht worden. 

Jacques Lockefeer (92)
Jacques was een veelzijdige man. Zo was hij naast huisarts in IJzendijke en internist 
in Tilburg ook uitvoerend hoofdredacteur van het Nederlands tijdschrift voor 
Geneeskunde. Wij kennen hem vooral van zijn verdiensten in het bestuur van de 
Oisterwijkse revue waar hij ook teksten voor schreef. Döllekesgat kent hem vooral als 
oud Stadsprins. In de periode 1989 - 1990 zwaaide hij de scepter in Döllekesgat. In deze 
krant staat VSOP ook stil bij het overlijden van Jacques Lockefeer, Rick Schilders en Ben 
Schräder. 

Erik Romanesco (65)
Erik was voor velen een bekende, vriendelijke en gerespecteerde Oisterwijker. Zo ontving hij in 2020 
een lintje voor zijn verdiensten bij de vrijwillige brandweer. Wij zullen hem vooral herinneren als Dol, als 
fanatieke karnavaller binnen Döllekesgat. Erik maakte 4 jaar lang deel uit van de Raad van Elf waar hij de 
rol van Biermeester met verve vervulde. Zorgen voor anderen was hem namelijk op het lijf geschreven. 
Ook is hij jarenlang verantwoordelijk geweest voor het maken en verdelen van de Döllekeskrant. 

Rick Schilders (68)
Stadprins, ceremoniemeester, wijze man voor onze sauwelaars, steun en toeverlaat 
voor iedere muzikant maar vooral, vriend van alle dollen en dollinnen. Rick Schilders was 
een onmisbare verschijning in Oisterwijk. Letterlijk, dankzij zijn imposante lengte van 
bijna twee meter, maar vooral figuurlijk. Waar er feest of muziek klonk, daar was Rick te 
vinden. Als voormalig Stadsprins dus, als vrolijke Piet tijdens de Sinterklaasintocht en als 
gepassioneerd pianist bij diverse gelegenheden wist hij altijd een onvergetelijke indruk 
achter te laten.
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www.dollekesgat.nl

DEES DAOGE DOL

Bomen rooien en snoeien • Compleet projectbeheer • Uniek gespecialiseerd materieel  • Duurzaam en emissie-vrij • efficiënt, veilig en kwalitatief
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